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Maak de puzzel.
Als je goed puzzelt, lees je een wens

Ik

SPEL

P EEN dag vertelt Jezus zijn leerlingen dat Hij 
naar Jeruzalem moet gaan. En dat hij daar zal 
sterven. Petrus zegt nerveus: „Dat mag niet 
gebeuren, Heer!” Dat maakt Jezus boos. „Je bent 
een dwarsligger, Petrus. Je denkt alleen maar aan 
wat je zelf wil en niet aan wat God van Mij 

vraagt.” Dan zegt hij tot alle leerlingen: „Wie mij wil volgen, moet zijn 
kruis opnemen. Wie alleen aan zijn eigen leven denkt, zal het verliezen. 
Maar wie zijn leven verliest voor Mij, zal het vinden.”

Naar Matteüs 16, 21-27

ORIGE week nog noemde Jezus Petrus de rots 
op wie hij kon bouwen. Vandaag noemt hij hem 
een dwarsligger. Eigenlijk zegt Jezus zelfs 
‘satan’, duivel. Petrus wil dat Jezus de gemak-
kelijkste weg kiest. Maar Gods wil doen betek-
ent voor Jezus: getuigen van de liefde, ook als 

mensen hem daarvoor willen doden.
Met Jezus op weg gaan, maakt gelukkig. Maar het is geen autosnelweg 

met gladde en rechte banen. Soms is er twijfel, boosheid of uitsluiting. 
Jezus leert ons om te vertrouwen, te vergeven en te getuigen.

Misschien ben je een beetje bang voor het nieuwe schooljaar. In een 
nieuwe school moet je alles opnieuw leren kennen en nieuwe vrienden 
maken. Maak je maar geen zorgen. Het zijn evenveel nieuwe kansen van 
vriendschap en geluk. Go!
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I K GA naar het eerste middelbaar. Benieuwd wat die 
‘grote’ school brengen zal.  Nieuwe gezichten, nieuwe 
vrienden, elk uur een andere leerkracht, af en toe 
verhuizen naar een andere klas... Het zal vast 

strenger zijn. Toen ik voor het eerst mijn nieuwe school 
opzocht, voelde ik me er wel meteen thuis. Sportief als 
ik ben, zou ik graag met de fiets gaan, samen met m’n 
vrienden. Ik wilde eerst sporthumaniora doen maar heb 
me toch bedacht. Sporten kan ik na de school nog 
genoeg. Ik heb me ingeschreven voor Latijn omdat ik 
later graag dokter of architect wil worden.

E VELYN, Kenneth en Chelsey wonen op een boot. 
Mama Tessa vertelt dat hun boot wel 110 meter 
lang en meer dan 11 meter breed is. Soms ligt 
Extensa - zo heet het schip - stil omdat het 

moet hersteld worden. Maar meestal varen ze op en 
neer om vrachten te vervoeren. Dag en nacht varen 
ze dan.

De kinderen moeten volgende week ook terug naar 
school. Geen gewone school, maar een schippers-
school. 

Tijdens de vakantie ben ik thuis, op de boot. Dat 
vind ik fijn. Varen is altijd een beetje op reis gaan. 
Veel zin om weer naar school te gaan heb ik niet. Ik 
ben tijdens de week op internaat en slaap dus op 
school. In het weekend ga ik naar huis.  

Evelyn

Ik ga naar het eerste leerjaar en vind het best leuk 
op school. We mogen er niet voetballen, maar spelen 
veel na de lesuren of gaan op stap. Als ik thuis ben, 
kan ik wel voetballen met mijn vrienden.

Kenneth

Ik mag op maandag en vrijdag, als mama zus en 
broer brengt of afhaalt, naar de kleuterklas in 
dezelfde school. Leuk. De andere dagen blijf ik op de  
boot. En wat ik nog vertellen wil: ik ben dol op mijn 
neefje Bentley!

Chelsey
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H OI! Ik ga naar het eerste leerjaar. Een nieuwe  
school en een nieuwe buurt. Spannend! Ik weet 
niet goed wat me te wachten staat. Zal ik er 
mogen voetballen? Ik ben met mama al eens een 

kijkje gaan nemen en werd heel verdrietig. „Wat moet ik 
hier komen doen?” vroeg ik. Mama en juf Marijke 
stelden me gerust en vertelden dat ik al die nieuwe 
dingen wel zou leren. Op vakantie in Italië heb ik een 
nieuwe boekentas gekregen. Ik hoop dat ik vlug nieuwe 
vriendjes maak. 
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