
O N G E T W I J F E L D
droomde u als kind ooit
van een koekjesboom,

maar wist u dat er in het Arbore-
tum in Kalmthout ook werkelijk
zo eentje groeit? De boom is te
zien in de tentoonstelling Belgi-
sche kampioenen, tachtig unieke
exemplaren waarmee het Arbore-
tum, dat een van Europa’s meest
gevarieerde plantenverzamelin-
gen beheert, uitpakt tijdens de
zomermaanden.

„Belgische kampioenen zijn indi-
viduele bomen die in hun soort de
dikste zijn van het hele land”, legt
conservator-directeur Rammeloo
uit. In tegenstelling tot wat de
naam doet vermoeden, gaat het
niet noodzakelijk om reuzegrote
bomen. „Soms zijn ze zelfs
betrekkelijk klein, gewoon omdat
de soort in kwestie nooit groot
wordt, of omdat de boom zelden
voorkomt in ons land.”

Sommige kampioenen zoals de
eik kent iedereen, andere namen
klinken veel minder vertrouwd.
Neem nu de koekjesboom, die
zijn naam te danken heeft aan de
geur van kaneel of karamel die

zijn afgevallen bladeren versprei-
den. Of wat dacht u van de
sneeuwklokjesboom, zo ge-
noemd naar zijn decoratieve bloe-
men, die echter zeer zelden bloei-
en in onze contreien?

In het Arboretum herken je een
kampioen aan zijn groene medail-
le. De bezoeker kan deze allemaal
bewonderen door zelf als avontu-
rier in de plantentuin op ontdek-
kingstocht te trekken. Wie wat
minder oriëntatiegevoel heeft,
kan aan de ingang een plattegrond
meenemen als houvast om onder-
weg zeker geen enkele kampioen
te missen. Een gids heeft u niet
echt nodig, aangezien de grootste
geslachten worden geflankeerd

door een fiche met achtergrondin-
formatie en leuke weetjes.

De tentoonstelling Botanische
records staat dan weer niet stil bij
de individuele plant, maar bij de
soort en gaat op zoek naar super-
helden. Want net zoals mensen in
iets de beste, de snelste of de
grootste proberen te zijn, zijn er
ook planten die met kop en schou-
ders boven hun soortgenoten uit-
steken. Zo heb je de meest stin-
kende bloem, de giftigste plant, de
plant met het zwaarste zaadje...

Ook van de grootste kruidachtige
in Europa, de reuzenberenklauw,
kun je in het Arboretum een
prachtexemplaar aanschouwen.
Maar opgepast, want het sap van
deze ‘monsterplant’ kan pijnlijke
brandwonden veroorzaken! De
wereldberoemde toverhazelaars
van het Arboretum prijken ook op
het lijstje van plantkundige
records.

Al deze informatie en nog veel
meer vindt de nieuwsgierige
bezoeker terug in een handzame
waaier, opgefrist met interessante
weetjes en leuke opdrachten die

vooral het jonge grut in gang zul-
len zetten.

Speciaal voor hen werkte het
Arboretum een Suske & Wiske
speurtocht uit die hen ongemerkt
doorheen de hele plantentuin
loodst en hen heel wat botanische
wijsheid bijbrengt. En wie netjes
alle vragen beantwoordde, wacht
na afloop een beloning.

Het hele jaar door trouwens valt er
in de vorm van werkwinkels, ten-
toonstellingen en themawandelin-
gen wat te beleven in het Arbore-
tum, maar bovenal is de tuin een
uitgelezen plek om rond te kuieren
en te genieten van het indrukwek-
kend kleurenpalet van deze plan-
tenweelde. Op een zomerse dag is
het er heerlijk toeven op een van de
talrijke banken in de schaduw.
Wedden dat ook u er getroffen
wordt door ‘een groene vonk’?

De tentoonstelling Belgische
kampioenen loopt nog tot half
september, Botanische records en
de Suske & Wiske Speurtocht tot
eind augustus. Een bezoek aan
de tentoonstellingen is inbegre-
pen in het toegangsticket. Het
Arboretum in Kalmthout (Heu-
vel 2) is dagelijks open tot 15
november van 10 tot 17 uur, tel.
03/666.67.41, e-mail info@arbo-
retumkalmthout.be, website
www.arboretumkalmthout.be.
Een ticket kost 5 euro, senioren
en studenten betalen 4 euro, kin-
deren tussen zes en twaalf 2 euro,
jonger dan twaalf mag je er gratis
in. Hou tot 1 september rekening
met wegenwerken op de N111 van
Stabroek naar Kalmthout.

Vergeet de gids is een kortlopende zomerse rubriek die u
enkele opmerkelijke musea wil leren kennen waar een gids
echt niet hoeft. Waarom? Omdat ze een ongebruikelijk the-
ma bespelen, omdat ze draaien op vrijwilligerswerk, omdat
ze verweven zijn met hun omgeving, omdat ze maatschap-
pelijk van betekenis zijn. De redactie is altijd gediend met
tips van de lezer, aarzelt u dus niet. Kerk+Leven • Vergeet de
gids, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, 
e-mail vergeetdegids@kerknet.be.

OMROEP
• 17 augustus, 9 uur, Braam-
bos via VRT één (herhaling
omstreeks 23.20 uur via
Canvas). Vandaag de docu-
mentaire Jacques Maritain,
de verliefde filosoof.
Betrokken Fransman (1882-
1973) was een van de
belangrijke vertegenwoor-
digers van het zogeheten
methodisme in de wijsbe-
geerte. Deze stroming
zocht aansluiting bij het
denken van Thomas van
Aquino, de middeleeuwse
filosoof-theoloog. Samen
met zijn vrouw Raïssa
bekeerde Maritain zich tot
het katholicisme . Hij oefen-
de een belangrijke invloed
uit op het katholieke socia-
le denken en, samen met
filosoof Emmanuel Mou-
nier, ook op de ontwikke-
ling van de christendemo-
cratie in West-Europa. Deze
documentaire laat de kijker
kennismaken met de mens
Jacques en zijn vrouw Raïs-
sa. In een omkaderend
gesprek met de Leuvense
historicus Rajesh Heynickx
peilt Braambos naar Mari-
tains invloed op Vlaande-
ren. Veel meer dan op de
politiek, had de man in
onze contreien invloed op
de kunstscène van het inter-
bellum. De modernistische
architect Huib Hoste en 
de Pelgrimbeweging zijn
slechts twee voorbeelden.

STEL JE VOOR!

Onlangs woonde ik de begrafenisdienst bij van een kennis van de
familie. Wat ik in die dienst beleefde, ongelooflijk! Sommigen
schamen zich echt nergens meer voor.

Omdat er nogal veel volk was, hield ik me op tussen een heleboel
andere mensen achteraan in de kerk. Ongeveer halverwege de mis
ruik ik ineens rook. Natuurlijk kijk ik rond en zie dat er achter mij
iemand een sigaret heeft opgestoken... Stel je voor, in de mis!

Ik richt me tot die vent en vraag of hij wel beseft wat hij aan het
doen is. Of hij niet beter snel zou maken dat hij buiten is met die
sigaret! Weet u wat die vent doet? Hij geeft me een duw!

Lap, de helft van mijn pint op de grond!

Ingezonden door Jan Van Asch

WIJS?

Taterende echtgenote, tot haar man:
– En jij, jij zegt nooit iets!
Antwoord:
– Het duurt drie jaar om te leren praten, maar 25 om te leren zwij-
gen.

Ingezonden door Jef Walschot

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook
de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in
deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meer-
dere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen...
Kent u er nog een leuke? Kerk+Leven • Vrome Kudde, Halewijn-
laan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekud
de@kerknet.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: METERSTAND
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Vergeet de gids

Toeven tussen kampioenen
ILSE VAN HALST
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