
K LINKT het misschien
vreemd, mijn God, toch
kan ik er deugd aan bele-

ven te voelen dat ik tevreden kan
zijn. Ik voel immers aan hoe
belangrijk het is om van daaruit te
leven en te geven. Je kunt het trou-
wens echt voelen wanneer men-
sen tevreden door het leven gaan.
Dan is er ruimte voor bezorgdheid
en medeleven, voor humor en pla-
gerij. Tevreden mensen ontmoe-
ten is een luxe. Het ontspant je,
omdat je bij hen kunt en mag
thuiskomen.

Ik besef drommels goed dat een
mens in z’n leven niet alles kan
kiezen. Zorgen, ziekte of pijn
kunnen op bepaalde momenten je
hele horizon inpalmen. Best
begrijpelijk dat onmacht, opstan-
digheid en ontevredenheid dan de
kop opsteken. Soms moet een
mens echt worstelen om gebeurte-
nissen een plaats te geven in zijn
leven. Alle begrip daarvoor, ook
al omdat m’n eigen bestaan me dit
reeds leerde. Bepaalde moeilijk-

heden blijken inderdaad niet zo-
maar te overwinnen.

Nog veel moeilijker echter vind ik
het om te gaan met mensen die een
soort ongeneeslijke ontevreden-
heid met zich meedragen. Alsof ze
vooral bezig zijn met wat ze niet
hebben. Het lijkt of ze werkelijk
vergeten te kijken naar alles dat ze
wel hebben. Het is nooit genoeg.
En al vind ik dat eigenlijk zeer
vreemd, toch tracht ik te luisteren.
Tegelijk moet ik me inhouden om
niet te zeggen: „Jullie leven gaat
voorbij, die ontevredenheid levert

toch niets op, integendeel.” Onte-
vredenheid kan mensen verslin-
den, hen werkelijk ongelukkig
maken. Na een tijd voelen ze zich
zowaar heuse slachtoffers, en
benadeeld voelen ze zich meteen.

Anderzijds is het toch zo nodig
om te denken aan wie niet zo veel
bezit als wij, rijke westerlingen.
Moet ik ontevreden zijn, omdat ik
niet aan pensioensparen kan
doen? Omdat ik mijn huis nog
afbetaal? Omdat ik misschien
nooit meer voltijds uit werken
kan? Ik besef al die zaken wel, ze
zijn tenslotte heel concreet. Maar
het is mijn leven, en met mijn
leven moet en wil ik verder, met al
wat ik al dan niet heb of gekregen
heb. Als ik geloof dat U meegaat
met mij, mijn God, dan is het in al
dat heel concrete.

De reclame die op ons wordt afge-
vuurd legt voortdurend de nadruk
op wat we nog niet hebben. Nieu-
wigheden volgen elkaar op in
sneltreinvaart. Er is altijd iets dat
sneller, beter functioneert, dat
meer mogelijkheden biedt. Toen
ik kind was, waren we bijvoor-
beeld ’s zomers al tevreden met

een waskuipje water. En met oude
dekens en lakens bouwden we de
knapste tenten. Nu staat in meni-
ge tuin een heus zwembad, baden
die elk jaar groter lijken te wor-
den. Om nog te zwijgen van de
trampolines, waarvan ik denk:
„Groter kan echt niet.”

Ik stel me geregeld de vraag, mijn
God, hoe en waarin ik me kan los-
maken van de consumptiemaat-
schappij waarin ik leef. Ik vraag
me af op welke terrein ik kan ver-
soberen. Het is te makkelijk en
zelfs naïef om te doen alsof we
niets te maken hebben of willen
hebben met de samenleving waar-
in we leven. Het komt er veeleer
op aan er een standpunt tegenover
in te nemen. Ik merk dat, wanneer
ik de band met U verdiep, mijn
God, en bewust kies om de tevre-
denheid in mijn leven bij U te zoe-
ken. Ik merk dat, wanneer ik een
gezonde afstand vind tegenover
alles waarin ik volgens de gelden-
de normen in onze maatschappij
zou moeten ‘mee’ zijn.

Het heeft in mijn ogen te maken
met een soort hiërarchie.
Beschouw ik mijn relatie met U,
mijn God, als belangrijkste start-
punt in mijn leven, dan wordt veel
van wat doorgaans flink wat
plaats inneemt een stuk relatiever.
Er is niets dat een mens zou kun-
nen kopen, niets dat een mens zou
kunnen nodig hebben dat U, mijn
God, kan vervangen. U bent de
grootste schat om na te streven.
Als ik dat besef, dan komt er ruim-
te vrij. Dan is mijn leven een
geschenk van U, mijn God, waar-
voor ik dankbaar ben.

Mijn God,
geef ons een hart 
dat uitgaat
naar uw liefde.
Zo komen we dichter
bij die kern
van echte tevredenheid:
het geluk om een kind te zijn
van U,
broer en zus van elkaar.

OMROEP
• 12 juni, omstreeks 22.50
uur, VPRO via Nederland 2.
In Holland Doc, donderdag-
se serie auteursdocumen-
taires van de Nederlandse
openbare omroep, van-
avond deel 1 van twee in de
documentaire 49-Up (het
slot volgt volgende week 19
juni, zelfde tv-kanaal, zelf-
de tijdstip). Om te onder-
zoeken of bestemming en
persoonlijkheid zoals vaak
geopperd inderdaad al
sinds de prille jaren en mis-
schien zelfs al bij geboorte
vastliggen, volgde de Britse
schrijver-acteur-regisseur
Michael Apted gedurende
lange tijd veertien kinde-
ren. Om de zeven jaar ging
hij bij hen aankloppen, wat
de serie officieel maakt tot
de langstlopende het-
leven-zoals-het-is. In de
zevende editie van Up! –
vandaar dus de wat raadsel-
achtige titel 49-Up – zijn de
zevenjarigen die hij in 1964
voor het eerst opzocht 49
geworden. We horen onder
andere hoe het voor hen is
om elke zeven jaar zo veel
persoonlijks prijs te geven.
Het programma laat iets
zien dat doorgaans moeilijk
waarneembaar is: het ver-
strijken van de tijd. Je ziet
de modes en relaties veran-
deren. Enkel de klassenver-
schillen lijken onverwoest-
baar...

JANTJE

Gesprek tussen moeder en zoon:

– Wat wil je later worden, Jantje?

– Vuilnisman!

– Dat weet je zo te horen best zeker...

– Heel zeker, want dan moet ik enkel op dinsdag werken.

Ingezonden

JANTJE BIS

Jantje en z’n ouders gaan uitgebreid tafelen in een chic restaurant.
Wanneer de ober komt afruimen vraagt mama:

– Kunt u de restjes in een zakje doen voor de hond, alstublieft?

Gilt Jantje:

– Joepie, we krijgen een hond!

Ingezonden

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat
blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die
proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.
Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes,
bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke?
Kerk+Leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 
Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerk
net.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: KAARSRECHT

6

spring-
kussen smederij

mon-
deling

vreemde
munt

tuk

twee-
slachtig

dier

grond-
toon
de

oudere

water-
geest
verne-
derend

aan-
sporing

dun

belang-
stelling

jammer

opplak-
briefje

Bijbelse
vrouw
waak-
zaam

deel van
de hals

musicus

Ital.
deegwaar

drink-
gelag

oude
lengte-
maat

kroon moeder

lezing

vlakte-
maat

steun-
touwkeurig

zonder-
ling

neon

v.e. bep.
godsdienst
soortelijk
gewicht

4

15

2

7

9

3

8

10

Tevredenheid
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