
de weer-eerstelingen
in het paradijs

het mooiste verjaardagsgeschenk
dat ik me op mijn tachtigste 
kon indenken
heb ik de voorbije dagen gekregen:
vier groeiers tussen twaalf & veerttien
twee jongens & twee meisjes
die twee onvergetelijke dagen
zijn komen “liever leven in de brouwerij”

het waren zowaar hun ouders die hen
brachten 
om in de brouwerij de feesten te beleven
die zij zelf op hun veerttien jaar
in viersel hadden uitgevonden 
ondermeer het feest 
van de vier bestanddelen

eerst kregen ze wonderwoorden
over leven & dood lichaam & liefde
waarvan er drie ooit
door de vader van twee van hen
op zijn veertien mee was uitgevonden:
zweven juichen zaligheid

dan vroegen ze aan 
de twee andere volwassen bewoners 
de avond
& kregen hem maar al te graag

wanneer je in viersel “de avond vraagt”
krijg je heel de tuin voor jou alleen

ze wilden met hun vieren 
een speelfeest houden

dat bestaat erin vondsten te doen
om water vuur lucht & aarde te vieren

voor mieke & ik vertrokken
gaven we hen de gewone zegenwens
mee:
“het paradijs is juist geschapen
jullie vieren zijn ook juist geschapen 
twee als man
twee als vrouw
wij plaatsen jullie in dat paradijs
wat gaan jullie ermee doen:
het verknoeien zoals die eerste man
& vrouw?
of het voor elkaar
nog meer tot paradijs maken?”

hun vondsten waren vlug gedaan:
ze schepten heel de zavelput leeg
om er nieuw zand in aan te brengen: 
aarde
ze gingen onder de hoog-opspuitende
fontein staan: 

water
ze staken achter bij de vijver 
een gereed-gestapeld vuur aan: 
vuur
ze zwierden één na één 
van de kabelbaan: 
lucht

toen we ‘s anderendaags
weer op het erf kwamen
metkten we het meteen 
aan hun stralende gezichten:
dat was goed geweest
maar het beste moest nog komen:
de jeugdzegen

(vervolg volgende week)
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Men mag aannemen dat de herders uit de Bijbel voor het
grootste deel aan de oorsprong liggen van de herders in
enkele gezegden en uitdrukkingen in onze talen.

Herderlijke brieven zijn de brieven met kerkelijke
verordeningen, die de bisschoppen (als ‘herders’) aan de
gelovigen van hun bisdom uitvaardigen.

De herder moet de schapen zoeken en niet omgekeerd

Dit gezegde gaat zeker terug op Jezus’ gelijkenis van de
herder en het verloren schaap: ‘Alle tollenaars en
zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te
luisteren. Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden
zeiden morrend tegen elkaar: “Die man ontvangt
zondaars en eet met hen.” Jezus vertelde hun toen deze
gelijkenis: “Als iemand van u honderd schapen heeft
waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de
negenennegentig andere in de woestijn achter om naar
het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden
heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol
vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. 
Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen

hen: <Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap
gevonden dat verdwaald was.> Ik zeg u: zo zal er in de
hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer
komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen
inkeer nodig hebben.” ‘ (Luk. 15,1-7) 

Het zijn schapen zonder herder

Op zeker ogenblik vroeg de koning van Juda, samen met
die van Israël, raad aan profeet Micha, of zij beiden al dan
niet zouden oorlog voeren tegen Aram. ‘Toen zei Micha:
“Ik zag Israël verspreid over de berghellingen, als een
kudde schapen die geen herder heeft. De HEER zei: 
<Ze hebben geen aanvoerder, laat ieder in vrede naar huis
terugkeren.> “ ‘ (1 Kon. 22,17)

De herders van Betlehem worden naamloos vermeld in
het evangelie volgens Lucas. Niet ver van de plaats waar
Jezus geboren werd, ‘brachten herders de nacht door in
het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.’ Op het
woord van een schare  engelen gaan ze het kind
opzoeken. Daarna vertellen ze overal wat ze gehoord en
gezien hadden. (zie Luc. 3,8-20) Alleen in de legende

hebben de herders een naam gekregen: Misaël, Achèl,
Cyriacus en Stephanus; volgens andere bronnen: Johel,
Shehel, Schimel en Fosel; en weer een andere overlevering
voegt er nog een vijfde aan toe, met name Matthias. 

Herodes
Als twee vijanden zich verzoenen of voor een tijd weer in
hetzelfde kamp gaan staan om samen te werken tegen
een gemeenschappelijke vijand, kan je bijbelvaste lieden
wel eens horen zeggen: ‘Herodes en Pilatus zijn vrienden
geworden’.  Dat slaat op een trekje uit het lijdensverhaal
van Jezus. Herodes Antipas was onderkoning en tetrarch
van Galilea en Perea van 4 v.C. tot 39 n.C. Lucas vermeldt
dat Jezus terechtstond voor Pilatus. Toen deze vernam dat
Jezus afkomstig was uit Galilea, het gebied van Herodes
Antipas die precies op dat moment in Jeruzalem was voor
het joodse Paasfeest, stuurde hij Jezus voor een verhoor
naar Herodes. Jezus weigerde ‘die vos’ (Luc. 13,32) te
antwoorden. Herodes stuurde Jezus terug naar Pilatus.
‘Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl
ze altijd elkaars vijanden waren geweest.’ (Luc. 23,12) 

BART MESOTTEN
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UIT DEN GROOTEN
VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

De volkskalender leert me dat het vandaag de naamdag
is van de heilige Barnabas en ook dat is weer een regen-
heilige. Een paar spreuken voor vandaag onderschrijven
dat:

REGENT HET MET SINT-BARNABAS
DAN ZWEMT DE OOGST IN EEN WATERPLAS

En zo is er ook deze:

VALT OP SINT-BARNABAS VEEL NAT
DAN ZWEMMEN DE DRUIVEN IN HET NAT

Is het vandaag mooi weer en valt er geen regen, dan zou-
den normaal gesproken de boeren zeer verheugd moeten
zijn. Luister maar:

SCHOON WEER OP SINT-BARNABÉ
DAN DANSEN ALLE BOEREN MEE

Vandaag zou het gras op z’n langst moeten staan, want,
zegt een spreuk:

SINT-BARNABAS HEEFT HET LANGSTE GRAS

Dus een logische opdracht die daaruit volgt, is deze:

SINT-BARNABAS, MAAIT HET GRAS

Zaterdag is het dan weer de naamdag van Sint-Bazilius,
volks ook “Baziel” genoemd. Op het kalenderblaadje van
die dag staat geen echte weerspreuk, wel een boeren-
spreuk en die gaat zo:

STAAT OP SINT-BAZIEL HET KOREN SCHOON
DE BOER GEEFT ZIJN LAND NOG VOOR GEEN KROON

Met andere woorden: als rond deze tijd het koren goed is
gegroeid op het veld, dan zal er een flinke oogst volgen. 

KRISTIEN VAN ZUMMEREN

hebben aan de wedstrijd deelgenomen

Herder (2e vervolg)
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Johan Kelders

Het regent. Mijn grootste vijand. Na verloop van tijd ben je één klodder vocht.
Je kleren kleven aan je lichaam en je rilt van de kou.
Ik probeer een paar portieken, maar dat lukt niet. 
De mensen willen geen zwerver in hun voorportaal.
„Het is hier geen hotel”, sneert een tattoo.
Hij heeft maling aan een doorweekte niksnut. Ik ben overbodige ballast en daar is
geen plaats voor in zijn portiek.
„Weg hier”, gromt een bejaard echtpaar. „Of we bellen de politie.”
Ook zij moeten niks van me hebben.
Ik sta op en loop weer de regen in. Het water gutst langs mijn lichaam.
Ik voel me rot en eenzaam.
In een met slingers versierd raam doemen een paar kinderen op.
Ze kijken me nieuwsgierig aan en schieten in de lach.
Hun vrolijkheid maakt me nog eenzamer.
Ik probeer nog een paar portieken. Maar ook daar heb ik geen geluk.
De mensen moeten me niet, en aan een doorweekte zwerver hebben ze al helemaal
de pest. Uiteindelijk beland ik onder mijn bank in het Stadspark.
Ik leg een laag karton op de grond, rol mijn slaapzak uit en ga liggen.
Dit is mijn favoriete plek als ik het niet meer weet. Mijn eigen hol. Mijn moederbuik.
Tak, tak, tak, zingt de regen.
Plons, plons, plons, zompen voorbijgangers.
Roets, roets, roets, fluiten fietsbanden.
De wereld is in een mum van tijd heel ver weg. Ik hoor enkel nog de regen.
Plons, plons, roets, roets, tak, tak.
Maar zelfs dat hoor ik na een tijdje niet meer. Ik zweef buitenaards en tol rond in
het heelal.
Het is er heel stil en de eeuwigheid druipt er vanaf. Ik voel me klein en nietig. Het
lijkt of ik er niet toe doe.
Is dat niet Mars? Die zilveren druppel die zo roerloos aan mijn bank hangt.
En dat? Is dat niet Jupiter? Dat transparante waas dat tussen de spijlen hangt.
En dat daar, die overal doorheen klievende regenboog, is dat niet God zelf die mijn
naam roept en zegt: „Kijk eens hoe mooi alles is, je hoeft je er alleen maar aan over
te geven?”
God, laat dit nooit meer ophouden, jubel ik. Regen is het mooiste wat er is.

Regentaal
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