
vandaag was het net op de middag
nieuwe maan
om 12 uur 25 om precies te zijn

ik had heelwat mensen uitgenodigd
om het in viersel te komen beleven
maar er was weinig volk op afgekomen
eerst maar drie man
uiteindelijk zeven

zelf hecht ik veel belang aan die
kentermomenten

toen ik nog les gaf 
moesten mijn leerlingen van veertien

op ieder moment kunnen antwoorden
op mijn soms onverhoedse vragen:
is het nu hoog 
of laag water op de schelde?
is het nu groeiende 
of afnemende maan?
het boeide hen mettertijd zichtbaar
voortdurend zo natuurverbonden te
leven

geen wonder ook:
als heel die brede scheldestroom 
al dagelijks 
twee keer meters hoog 
door de maan wordt opgetild

wat een invloed op de mens 
moet ze dan niet hebben?

is het niet vreemd dat er het meest
van rampspoedige
natuurverschijnselen gesproken wordt
zoals onweders 
& overstromingen
& zo weinig van de vredelievende
& rustgevende?

in de zuidoosterhoek 
van onze tuin
hebben we ooit eens 
met vierkante steenblokken

een grote iglo gebouwd
& er aarde overheen aangebracht

binnen is het volkomen 
licht- & geluidloos

het geeft een vreemdsoortige
gewaarwording
er langs de gebogen gang er omheen
je rand-tastend naarbinnen 
te begeven

(vervolg volgende week)

LUC VERSTEYLEN
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voorspellingen in de mond gelegd:

‘Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 
het komt niemand ooit nog voor de geest. 
Er zal alleen maar blijdschap zijn 
en groot gejuich om wat ik schep. 
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde.’ (Jes. 65,17-18) 

Tegenwoordig zal de uitdrukking ‘een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde’ als toekomstvisioen door geen
enkele politieke partij nog in ernst beloofd worden; 
ze komt echter wél voor in de mond van de oppositie
die de mooie beloftes van de actuele regering op de
korrel neemt, en meent helemaal niets te merken van
een nieuwe hemel en nieuwe aarde...

Als iemand ‘hemel en aarde beweegt’, stelt hij alles in
het werk om zijn doel te bereiken. Als de
‘hemelsluizen open gaan’, begint het te slagregenen.

Iemand die ‘tussen hemel en aarde zweeft’, is iemand
die zijn band met de werkelijkheid verloren heeft. Iets
wat ‘ten hemel schreit’, is zeer slecht. De uitdrukking
staat in nauw verband met een striemende aanklacht
van apostel Jacobus tegen de hebzuchtige en
harteloze steenrijke mensen: ‘En nu iets voor u, rijken!
Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u
komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de
mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest, en die
roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam
verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de
tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u
de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden.
Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de
hemelse machten doorgedrongen.’ (Jak. 5,1-4) 

Ook elders in de Bijbel schreit het kwaad van de
mensen ten hemel: ‘Eens richtte de HEER zich tot Jona,
de zoon van Amittai: “Maak je gereed en ga naar
Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, 
want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel
schreiend.”’ (Jona 1,1-2) 

Iemand die zegt ‘Ik zie de hemel open!’, ervaart
opeens dat hij zijn lang verlangde doel zal bereiken.
De ‘open hemel’ komt vaak voor in de Bijbel. Een paar
voorbeelden: 

- ‘Hij schoof de hemel open en daalde af, duisternis
onder zijn voeten’ (Ps. 18,10) - ‘Hij gaf een bevel aan
de hoge wolken en de deuren van de hemel gingen
open.’ (Ps. 78,23) 

- ‘HEER, schuif uw hemel open en daal af, raak de
bergen aan zodat ze roken.’ (Ps. 144,5)

- ‘Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst, alsof uw
naam nooit over ons is uitgeroepen. Scheurde u maar
de hemel open om af te dalen! De bergen zouden
voor u beven.’ (Jes. 63,19) 

(Wordt vervolgd)
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Om te beginnen, een bemoedigende vaststelling: over
precies één maand begint de zomer. Het is echter niet zo
dat die vaststelling vandaag in de volkskalenders ook
wordt onderschreven door weerspreuken. Nee, een hele
week lang lees je geen spreuken. Wel gaat het in die
volkskalenders deze week uitgebreid over de volksge-
neeskunde en vandaag, op de feestdag van de volksheili-
ge Sint-Bernardus, komt de kwaal van het Sint-Bernardi-
nusvuur omstandig aan bod. Dat is een kwaal die men ook
“blauwe roos” of “koudvuurroos” noemde.

In Waalse volkskalenders adviseert men om die kwaal te
genezen door de zieke huid in te smeren met slijk, afkom-
stig van de mestpoel.

Men kon ook op bedevaart gaan naar kapelletjes en ker-
ken waar Bernardus werd vereerd. En dan moest je vol-
gende bezweringsformule uitspreken:

IK GING DOOR EEN ROOD WOUD
EN IN HET RODE WOUD DAAR STOND EEN RODE KERK
EN IN DIE RODE KERK WAS EEN ROOD ALTAAR
OP HET RODE ALTAAR LAG EEN ROOD BROOD
BIJ DAT RODE BROOD LAG EEN ROOD MES
IK EET EEN STUKJE VAN DAT RODE BROOD
ZO GAAT WELDRA MIJN KOUDVUURROOS DOOD

Mocht er in dit schietgebedje naar je smaak te veel rood
voorkomen, dan kan je het nog altijd afronden met een
Onze Vader bijvoorbeeld. 

En hoe wordt het weer dan de volgende dagen? Kijk
gewoon eens even naar het gedrag van de dieren en dan
weet u het. Want:

WAST HET SNOETJE ZICH DE KAT
MET HEUR POOTJES GLAD EN NAT
VAN EEN WEERKE SCHOON EN FIJN
MAG JE WIS VERZEKERD ZIJN

KRISTIEN VAN ZUMMEREN

hebben aan de wedstrijd deelgenomen

Hemel (vervolg)
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Johan Kelders

Dag lieve oma.
Daar ben je weer.
Je ziet er nog teerder uit dan de vorige keer.
Je lijkt wel van perkament in plaats van vlees.
Kom, ga maar naast me zitten.
Ik doe je geen kwaad. Zou je ook geen kwaad kunnen doen.
Daarvoor ben je te oud.
En te kwetsbaar.
Je bent tenslotte je hele leven al dakloos.
Zelfs Gaston die al dertig jaar zwerft, kan niet tegen je op.
Ze gaat zitten.
Het duurt even voor ze haar plaats heeft gevonden.
Haar lichaam laat het afweten.
Het doet niet wat ze wil.
Vooral haar benen doen moeilijk.
Ze krijgt ze niet recht. Er zit te veel jicht in.
Ze valt. Ze kan de last van haar rugzak niet aan.
De zak springt open en haar spullen kletteren over de keien.
Veel bezittingen heeft ze niet: een brillenkoker en een rozenkrans.
Ik help haar overeind en stop de spullen terug in haar rugzak.
Bedankt, zeggen haar ogen.
Ze is doofstom.
Er biggelt een traan over haar wang.
Ze huilt een ‘bedankt’.
Wie weet hoe lang geleden het is dat iemand aardig tegen haar is geweest?
Ze pakt de rozenkrans en begint te bidden.
Dat doet ze elke nacht, de hele nacht lang.
Ze slaapt niet meer.
Maar dommelt.
En zelfs dan glijden haar vingers langs de kralen.
Bidden is haar tweede natuur geworden.
Haar rozenkrans is haar leven.

Rozenkrans
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