
* als langzaam-lerende mocht
de anders-geslaagde zijn schooljaar
uitdiepen

* tot hun groot verdriet was hun zo
lief-verwacht wezentje
voorbarig overleden in de schoot

* de andersharige rasverachter 
verdroeg geen anderlanders

* na de rammeling op zijn blote
blijde rondingen voelden 
de rondingen van het jongetje 
lang niet meer zo blij aan.

* gelijklievenden nemen hun 
diepsten draai anders dan lievenden

* de ledikantwerkster bood haar
klanten rijkelijk inwerpselen aan

* hoe verschillend van afkomst,
huidskleur en levensopvatting wij
ook mogen wezen: 
zijn wij in dit kleine landje niet
allemaal samenlanders?

* spelen alle jongetjes niet graag
met hun speelballetjes ?

* voor meisjes die hun daagskes
hebben is het niet elke dag 
Hun beste dag

* het is goed dat er voor de fietsers
als zwakke weggebruikers - 

in tegenstelling tot de glanskonten-
fietssluizen worden aangelegd

* meisjes krijgen hun moment bij de
eerste vernieuwing van de schoot 

* bij jongens en mannen is de
ochtendspits niet altijd 
even vervelend 

* beter dan de reizigers te straffen
door niet te rijden doen de 
bedienaars van het openbaar vervoer
er bij onvrede beter aan een 
betaalstaking te houden

* moeten wij het vorig lichaam van
onze overledenen niet met meer 

eerbied ten einde toe ten grave 
dragen?

* zelfs in het geestesgeneeshuis
bekwam zij maar niet van al haar
zielewonden

* ook al was zij  al over de jaren,
toch beleefden zij beiden nog een
vreugdevolle rimpelromance

* gedurende het worstgebeuren brak
de eigenlander zijn 
tweedekanstanden
juicht belgen juicht
veel succes

LUC VERSTEYLEN
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EN Met het begrip ‘hemel’ hebben de moderne talen

verschillende uitdrukkingen gebouwd, zoals In de
zevende hemel, Hemel en aarde bewegen, De hemel
op aarde, Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Het
kwaad schreit ten hemel, Tussen hemel en aarde
zweven...

‘Hemel’ is in de eerste plaats het schijnbare gewelf dat
de aarde omsluit en waaraan zon, maan en sterren
zich vertonen. Voorts is ‘hemel’ o.m. het vermeende
verblijf van de goden of van God, Christus, Maria,
engelen en de gelukzaligen. Men denkt dat het zich
boven het uitspansel bevindt.

Bij vergelijking noemt men ‘hemel’: het al dan niet
draagbare baldakijn van kostbare stof, zoals ook de
hemel van een troon, of de houten overkapping
waaraan de gordijnen van een ledikant hangen.

In sterk figuurlijke zin is ‘hemel’: een toestand of een
oord waar men het toppunt van gelukzaligheid
beleeft. Zo spreekt men over ‘de zevende hemel der

liefde’. Het begrip ‘zevende hemel’ komt niet voor in
de Bijbel, wel later in de Talmud en de Koran. 
In de Bijbel is wel sprake van ‘de derde hemel’,
namelijk de verblijfplaats van God boven de eerste
hemel (wolken, atmosfeer) en de tweede hemel
(sterrenhemel, het heelal). In dat verband schrijft
Paulus over een buitengewone ervaring van iemand:
‘Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar
geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – 
in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet,
dat weet God alleen.’ (2 Kor. 12,2) 

Op de VRT/radio 2 loopt sinds januari 2001, 
van maandag tot vrijdag, van tien tot twaalf in de
voormiddag, een programma onder de titel De
zevende hemel. Het gaat telkens op zoek naar 
‘De zeven hemels’, de voornaamste hoogtepunten in
het leven van een ‘Bekende Vlaming’.

Hemel en aarde is bij de VRT ook de titel van een
Klara-programma, iedere zondag van zes tot acht
‘s avonds.

Er zijn verschillende uitdrukkingen waarin het woord
‘hemel’ voorkomt; ze wijzen vaak op een toestand van
zaligheid: De hemel op aarde is een heerlijke toestand,
paradijselijk, zalig. Een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde komt in Openbaring letterlijk voor als de
omschrijving van een toekomstvisioen: ‘Ik zag een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste
hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er
niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe
Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.
Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor
haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem
vanaf de troon, die uitriep: “Gods woonplaats is onder
de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken
zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle
tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 
want wat er eerst was is voorbij.” Hij die op de troon
zat zei: “Alles maak ik nieuw!” ‘ (Op. 21,1-5) 
(Wordt vervolgd)

BART MESOTTEN

�
UIT DEN GROOTEN
VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Vandaag, 14 mei, is de eigenlijke periode van de ijsheili-
gen voorbij. Althans, zo zegt het mijn grote oude volks-
kalender.

Maar heel wat oudere mensen beweren dat de dagheili-
ge van vandaag, Bonifacius, ook een ijsheilige zou zijn. In
Duitsland is dat wel zo; daar hebben ze inderdaad vier ijs-
heiligendagen, wat te begrijpen is gezien het uitgespro-
ken landklimaat dat daar heerst. In Duitsland zegt men
dan ook:

PANCRAZI, GERVAZI UND BONIFACI
SIND DREI FROSTIGE BASI
UND ZUM SCHLUSS FEHLET NI
DIE KALTE SOFIE

Koude Sofie is daar dus de vierde ijsheilige, een vrouw
dus. En wij in Vlaanderen noemen haar smalend: “Kouw
Sofieke.”

Spreuken voor vandaag gaan zo:

VOOR NACHTVORST IS MEN NIET BESCHERMD
TOT BONIFACIUS ZICH OVER ONS ONTFERMT

Een andere: 

TOT BONIFAAS, DIE STRENGE BAAS
WEES VOOR VORST OP VRUCHT BEDUCHT

En zo zijn er nog. Zoals deze bijvoorbeeld:

DE LAATSTE VRIEZEMAN VAN ’T JAAR
IS SINT-BONIFAAS, VOORWAAR

Plastisch drukken de Vlamingen dat ook wel eens zo uit:

SINT-BONIFAAS, DIE GEEFT ER 
LET ER OP 
DE LAATSTE VRIEZEMAN DE ZAK OP

KRISTIEN VAN ZUMMEREN

hebben aan de wedstrijd deelgenomen
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Johan Kelders

Restjesrestaurant gevonden.
Het ziet er hartstikke chic uit en zit elke avond stampvol.
Eerst wilde de manager niks met me te maken hebben.
„Wat moeten we met zo’n zwerver, dat geeft alleen maar gezeur.”
Nu kan het opeens toch.
De eigenaar heeft een neef die ook dakloos is geweest en hij weet dus wat het is om
te zwerven.
„Maar dan moet je wel achterom komen”, voegt hij eraan toe.
Zijn hartelijkheid gaat me door merg en been. Zoiets maak je niet vaak mee.
Een mens zonder vooroordelen die een gebaar maakt en zegt: „Ik heb al zoveel, 
hier heb jij ook wat.”
Dagelijks één keer, ‘s avonds rond elven, haal ik de restjes op.
De keukenhulpen komen uit Afrika. Dat scheelt. Die zijn zwervers en daklozen
gewend.
„Doggy bag”, noemen ze de restjes. Hondenvoer.
De eerste keer probeert eentje zijn slag te slaan.
„Een euro voor eten”, brabbelt hij in steenkoolvlaams.
Als ik dreig naar zijn baas te stappen, bindt hij in en geeft me de restjes.
Ze zitten in twee plastic tassen. Groenten, vlees en vis in de ene, aardappelen in de
andere zak. Soms doen ze er een toetje bij.
Het is ongelooflijk wat de mensen allemaal laten staan. Je kunt er vaak wel tien
daklozen mee voeden.
Als het heel veel is, deel ik zelf ook uit.
De mensen op de banken om me heen zijn daar heel blij mee.
Zo’n chic eten hebben ze nog nooit gehad.
John, een paar banken verderop, heeft er zelfs bestek voor gejat.
„Zo’n voedsel eet je niet met je handen”, stelde hij, toen hij de eerste keer zijn
bestek uit zijn zak haalde.
Soms bespioneer ik de klanten. Vanuit een portiek aan de overkant kan ik ze zien
zitten. Weldoorvoede mensen, voor wie armoe niet bestaat en die ze slechts kennen
van horen zeggen.
Ondanks de verschillen voel ik me op een vreemde manier verbonden met hen. 
Hun overvloed is mijn geluk. Ik eet wat zij laten staan. Ik ben hun vuilnisbak.
Vandaag laten ze me in de steek. Er zijn geen restjes. Ze hebben alles keurig 
opgegeten.„Geen hondenvoer vandaag”, lacht de Afrikaanse keukenhulp.
Voor hem is het een normale zaak dat je de ene dag te eten hebt en de andere dag
niet.

Restjes
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