
Evangelie
Jezus zegt: ‘God had de wereld zo lief dat 

Hij zijn enige Zoon heeft gegeven om de 

mensen te redden. God heeft zijn Zoon 

niet naar de mensen gestuurd om hen te 

straffen, maar om te vertellen over het 

Koninkrijk van God. En iedereen die in 

Jezus gelooft, zal eeuwig leven.’

Naar Johannes 3, 16-18
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Misdienaar zijn: een vak apart!
Uitgeverij Averbode maakte een 
heuse misdienaargids: een kleurrijk 
boekje waarin staat wat een 
misdienaar zoal doet en wat er 
allemaal komt bij kijken.
Ben je nieuwsgierig en zou jij ook 
wel zo’n misdienaargids willen 
ontvangen? Wij mogen er twintig 
weggeven van uitgeverij Altiora 
in Averbode.  Stuur als de bliksem 
een kaartje met je adres en het 
codewoord ‘misdienaar’ naar 
Huppelkrant, Halewijnlaan 92, 
2050 Antwerpen. Een mailtje mag 
ook naar huppelkrant@kerknet.be.

Huppelkrant

Geloven in God. Openstaan voor wat Jezus ons te vertellen heeft, en dat verhaal doorvertellen. 
Het is niet altijd makkelijk. De eucharistieviering kan ons daarbij helpen. In de kerk komen we 
immers samen om te vieren dat God een goede herder is.
En je hoeft er echt niet altijd stil te zitten. Er zijn immers een heleboel taken. Kijk eens rond. 
Misschien kan ook jij een steentje bijdragen?
De parochies Sint-Medardus te Wervik en Sint-Ursula te Kleine-Brogel tellen veel jonge misdienaars.
Vaak beginnen ze al in het eerste leerjaar. En sommigen houden het zelfs vol tot ze 
wel heel groot zijn.

 De mis 
dienen, 
tof zeg! 

 
947947

Een tijdje geleden vroegen 
enkele goede vrienden mij of ik misdienaar 

wou zijn. Dankzij de hulp van Rein, Sofi etje en Dries 
vond ik het al gauw een boeiende uitdaging. Ik probeer 
mijn best te doen om mijn taak zo goed mogelijk uit te 

voeren, alhoewel ik nog veel moet leren.  Ik trok al eens te 
hard aan de bel, drukte te snel op de klok. Ik ben nogal een 

verlegen jongen, maar in de acolietenwerking heb 
ik toffe vriendjes leren kennen. 

Ik dien de mis sinds het 
eerste leerjaar. In de kerk zitten vond 

ik anders maar saai. Mijn grote broer en 
mijn twee zussen waren ook misdienaar. Mijn 
zwakke plek is de wierook. Daar is ooit iets 

fout mee gelopen.

Ik ben 15 en al zes jaar acoliet. 
Toen ik hoorde dat ik misdienaar kon worden, voelde 

ik me dadelijk geroepen. Iedereen nam me heel goed op in de 
groep en ik hoorde er al snel bij. Sindsdien ga ik met veel plezier naar de 

mis. Samen hebben we al voor hete vuren gestaan: een belletje vergeten, 
een schaaltje laten vallen, een liedje helemaal verkeerd gezongen. Maar we 
zijn iedere week present en staan er met een glimlach. Ik kan jullie alleen 

maar aanraden om ook misdienaar te worden. Dus spring als de 
bliksem van onder je dekentje en neem contact op met de 

verantwoordelijke van je parochie. 

Als klein meisje 
gingen wij iedere week 

naar de mis. Toen al wou ik 
liever achter het altaar zitten om 
een beetje te helpen. Nu ben ik 

17 en bijna de oudste misdienaar. Ik 
vind het leuk om de nieuwe,  jongere 

acolieten een beetje wegwijs te maken. 
De laatste jaren is het wel moeilijk iedere 

week aanwezig te zijn. Vaak moet ik 
leren of heb ik een repetitie van de 

jeugdharmonie. Maar ik doe mijn best. 
Het is ook leuk dat er activiteiten 

georganiseerd worden voor ons. Bij 
elke nieuwe misdienaar ben ik blij 

dat er nog steeds jongeren de 
moed hebben mee 

te doen. 

In navolging van mijn broer en zus ben ik 
misdienaar geworden, ergens in het derde leerjaar. Maar 
ongeveer een jaar geleden, ik ben nu 25, ben ik beginnen 

afbouwen. Nu spring ik af en toe eens bij waar het nodig is: bij 
uitvaarten en huwelijksvieringen. Wat mij vooral  bijgebleven is, zijn 

de toffe vrienden die ik in de loop der jaren gemaakt heb. Sinds 
enkele jaren ga ik als begeleider mee met de West-Vlaamse 

groep op kamp naar Banneux. Weerzien met vrienden
doet deugd!

   Ik kon amper boven het altaar kijken 
toen ik misdienaar werd. Samen met Janus diende 

ik eens 22 uitvaarten in een maand! De samenwerking met 
de priesters verliep heel vlot.De reizen naar Lourdes en Rome, waar we op 

bezoek waren bij de Paus, blijven me steeds bij. Nu is de tijd gekomen om het werk 
aan de jongeren over te laten maar ik blijf helpen waar het kan.Het leukste wat ik 

ooit meemaakte was een misdienaar die het belletje moest luiden maar zijn 
buurman had de klepel er uit gehaald, of die keer dat er 

achter de rug van de priester een muis 
voorbij kwam. Het was een fi jne tijd.

Hallo, ik ben misdienaar in Wervik. 
Ik doe het heel graag. Soms loopt er wel eens 

iets mis en vergeet ik de kleine belletjes te laten 
luiden na het Heilig. Enkele weken geleden heb ik voor 
het eerst de wierook gedaan. Bah dat stinkt, maar het is 
wel héél leuk! Wij misdienaars hebben een heel goede 

band met elkaar. Onlangs zijn we gaan zwemmen 
en bowlen. Deze zomer gaan we met 2000 

acolieten uit het bisdom naar 
Bellewaerde.

 Ik ben 22 en 
leider van het 

misdienaars–team 
in Kleine-Brogel.  

Dat telt wel 88 
misdienaars! Zodra 

je in het derde leerjaar zit, kan je misdienaar worden. Eens 
je 14 bent, word je hulpleider en nadien,  

vanaf 16 jaar, kom je in leiding. We vormen een hechte  
jeugdvereniging, maken uitstapjes met de kinderen of organiseren een 
avond voor de ouders. Tijdens de zomer gaan we steevast op kamp. We  

zetten ons ook in voor andere acties, zoals 11.11.11. Dan trekken we  
met z’n allen van deur tot deur voor 

een centje voor het goede doel.
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Misdienaars en kinderen uit Peer 
trekken al kleppend rond met houten 
muziekinstrumenten
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