
nieuwe maandagen

bij nieuwe maan gebeuren 
er altijd goede dingen
ook nu de natuur op zijn donkerste staat

het leven in de brouwerij was bij deze
nieuwe maan
dan ook weer even levendig
als bij volle maan twee weken geleden
de helft waren aangekondigde bewoners 
de andere helft onverwachte 
maar al even warm-verwelkomde gasten

het begon zaterdag al met het
aangekondigde bezoek
van die oud-leerling 
van meer dan veertig jaar geleden
waarover het vorige velletje het had
(“bedenking bij genezend lesgeven”)
blij na zoveel jaar
zijn jongensgezicht van toen

nu zo mannelijk te mogen herkennen
& met zijn vrouw kennis te maken

gelukkig rookte de keukenstoof nog wat 
& was het nog koud in de kelder
zodat we wel ‘moésten’ uitwijken
naar “de kroon”
wat me boven de vreugde van het weerzien
zowaar nog een al even 
welkome borrel opleverde

ondertussen waren er nog twee
aangekomen
die hun trouw-naarbinnen kwamen
voorbereiden
met lichtmis volgend jaar
ook een vader met zijn drie kinderen
die het brouwershuis bewoonden
kwamen nu meeleven in de brouwerij
& zorgden alvast voor de middagsoep

na het middageten rond de
moestuinfontein

de elisabethzegen 
van drie nieuw-aangekomenen
waarvan een nog niet zichtbaar 
altijd een heel ingetogen moment
zo’n zegen van een wezentje in de schoot
met de gelukwens-rondedans daarna 
het is dan telkens
alsof je een vreugdevolle genade
uit de grond voelt komen

ook de ouders van de aanstaande moeder
waren meegekomen
ook voor hen kwam er grote vreugde 
uit de grond:
de zegening van hun eerste kleinkind 
op komst

voor het drieuurtje in de eetkelder
het eerste uittesten van 
“het klein nederlands dictee”
mooi iedereen zo voor zijn invulblad
glimlachend om bijna 
ieder bargroens woord

naarstig te zien zitten schrijven
net een schoolexamen dacht ik
terwijl ik als een leraar toeziende rondging
ja in viersel schuwen we geen enkel genre

ondertussen was er een vrouw aangekomen
die je wou te spreken krijgen
maar met zo een groep om je heen
kan je niet genoeg aandacht voor haar
opbrengen

je stuurde haar even de tuin in
maar in de plaats daarvan 
ging ze naar haar wagen voor de poort
gelukkig maar 
want daar zag ze twee mensen
die aarzelden om binnen te komen
bang om te storen
& dus maar weer wilden weggaan

(vervolg volgende week)

LUC VERSTEYLEN
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uitdrukking ‘Geen haar op je hoofd zal gekrent
worden’. Een paar voorbeelden. 

- Adonia, de vierde zoon van David, wilde na de dood
van zijn vader diens plaats innemen. De oppositie die
geleid werd door de profeet Natan reageerde direct.
Door tussenkomst van Davids vrouw, Batseba, de
moeder van Salomo, besliste David dat Salomo hem
moest opvolgen. Zo gebeurde. Salomo werd koning.
Adonia vreesde voor zijn leven. 
‘Men vertelde Salomo dat Adonia zich uit angst voor
de koning aan de horens van het altaar had
vastgeklampt met de woorden: “Laat koning Salomo
mij eerst zweren dat hij mij niet ter dood zal laten
brengen.” En Salomo zei: “Als hij zich behoorlijk
gedraagt, zal hem geen haar worden gekrenkt, maar
zodra hij een misstap begaat, zal hij sterven.” 
Koning Salomo liet hem van het altaar af halen.
Adonia verscheen voor koning Salomo en knielde voor
hem neer, en Salomo zei hem: “Je kunt gaan.” ‘ 
(1 Kon. 1, 51-53)

- Samen met andere gevangenen zet men Paulus op
een schip met bestemming Italië. Onderweg steekt een
hardnekkige storm op. Ze zwalpen dagen lang
stuurloos rond op de Adriatische Zee; ze eten niet en
drinken niet. Paulus wil zijn lotgenoten tot rust
brengen. Een deel van zijn toespraak luidt: ‘ “Jullie
wachten nu al veertien dagen af, zonder ook maar iets
gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te
eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding;
niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt.”
Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood,
dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood
en begon te eten.’ (Hand. 27,33-35)

Zie ook nog: Gen. 26,29; Ex. 11,7; Joz. 10,21b; 1 Sam.
14,45; 2 Sam. 14,11b; 1 Kon. 1,52.

De haren van uw hoofd zijn geteld

Een mensenhaar is een van de kleinste onderdeeltjes
van het lichaam. Om Gods zorg voor de mens te
symboliseren, gebruikt de bijbel soms het haar om uit

te drukken dat Gods zorg voor de mens zich uitstrekt
tot het allerkleinste.

Jezus geeft zijn volgelingen allerlei goede raad en
bemoediging mee op hun tochten, zoals: ‘ “Wees niet
bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel
kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat
is én ziel én lichaam om te laten komen in de
Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets.
Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het
niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd
geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan
een hele zwerm mussen.” ‘ (Mat. 10,28-31)
Hetzelfde idee, maar met enigszins andere woorden,
heeft Lucas. Jezus schetst een toekomstvisioen: dat zijn
volgelingen zware tijden zullen doormaken. Hij zegt
o.m.: ‘ “Jullie zullen door iedereen worden gehaat
omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd
zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid!”
‘ (Luc. 21,17-19)
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Drie belangrijke dagen melden zich in de week die
voor ons ligt: dat is morgen, de feestdag van Genove-
va, 6 januari met de Drie Koningen en 8 januari, de
feestdag van Sint-Goedele.

Morgen Genoveva dus en de volkskalender predikt:

MET GENOVEVA SNOEI DE WIJNGAARD
ZO WORDEN DE DRUIVEN GOED VAN AARD

Die dagheilige was ook schutspatroon tegen de geel-
zucht en ondermeer ook tegen jicht. Uit al de recepten
die oude geschriften ons bieden tegen geelzucht, ont-
houd ik vooral dat het drinken van thee, gemaakt van
hulstbladeren, goed helend zou zijn. Maar je kon ook
een flesje of een potje gevuld met eigen urine in de
schoorsteen hangen. Wanneer de inhoud was ver-
dampt, moest ook de geelzucht verdwenen zijn.

6 januari, driekoningendag, is de dertiende dag na
Kerstmis. En in West-Vlaanderen zegt men:

ALS ’T OP DERTIENDAG VRIEST
VRIEST HET DERTIEN WEKEN LANG

Dus zou het dan tot in april koud zijn. Moet u zich niet
te veel aan storen, want wellicht heeft hier alleen
maar het getal dertien een rol gespeeld.

Op 8 januari is het de feestdag van Sint-Goedele, des-
tijds een druk aanroepen volksheilige wanneer men
werd geplaagd door zenuwaandoeningen, aambeien,
huidontstekingen en als kinderen problemen hadden
met de spijsvertering. Dat laatste noemde men “den
spijsloop”, een kinderkwaal waarbij de spijzen onver-
teerd blijven.

KRISTIEN VAN ZUMMEREN

hebben aan de wedstrijd deelgenomen

Haar (vervolg)
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2 - WETENSWAARDIG

Johan Kelders

Voor het eerst van mijn leven op straat geslapen.
Op een bank in het Stadspark.
Ik waak eerder dan dat ik slaap.
Te veel lawaai, te veel politiesirenes, te veel voorbijgangers.
Ook de pijn van de uitzetting houdt me uit de slaap.
Een huisuitzetting is geen kleinigheid.
Alles wat je dierbaar is, valt in een klap weg.
Je raakt een deel van jezelf kwijt. 
Een huis is een verlengstuk van jezelf, een toevluchtsoord, 
een plaats van bezinning en rust. 
Zo’n plek heb je niet meer.
De straat is voortaan je huis.
Met alle vooroordelen en agressie van dien.
Daklozen scoren niet hoog in de samenleving.
Je bent een voorwerp in plaats van een mens.
Een wegwerpmens: géén huis, géén geld, géén mens.
Halverwege de nacht stoot een andere dakloze me aan: „Dit is mijn bank.”
Ze ruikt naar drank en heeft een fles in haar hand.
Even is het oorlog tussen ons.
We staan als kemphanen tegenover elkaar.
Maar zij wint. Deze bank is haar huis.
Zij woont hier het langst.
Een stukje verderop stuit ik op een andere bank.
Hij is net zo hard, en er staat ‘LOVE’ in gegrift - dat doet nog meer pijn.
Liefde hoort bij geborgenheid, huis en haard.
In de hemel licht een ster op.
Hij is mijn enige houvast.
Ik voel me verbonden met hem.
Hij zo alleen in de lucht, ik zo alleen op mijn bank.
Na een tijdje kan ik hem aanraken.
Hij is in me gekropen.
We zijn één.
De eeuwigheid is er ook voor jou, schittert hij.
„Wegwezen jij, vieze zwerver”, snauwt een man.
Ik lach hem vriendelijk toe. Zijn gesnauw doet me niks.
Tegen zoveel eeuwigheid kan hij niet op.
Ik ben niet meer alleen.

Wegwerpmens
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