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Vanaf deze week vieren in vele parochies weer tienduizenden kinderen hun eerste

communie. Dergelijke gebeurtenis is meer dan een ‘fijne dag’. Voor kinderen hoort het

immers hun eerste waarachtige ontmoeting met Jezus Christus te zijn. Zijn de ukkies

daartoe in staat? En wie hoort in te staan voor de voorbereiding?

Meer dan zomaar een fijne dag

EN blijde dag,
dat is voor vele
kinderen de vie-
ring van hun eer-
ste communie.
Dievieringisniet
alleen een sterke
gebeurtenis voor de familie van
het kind, maar ook voor de paro-
chie.

De voorbereiding van het feest
van de eerste communie kan niet
anders dan een samenspel zijn -
van ouders, parochie en school.
Daarin zijn de ouders zonder

meer de belangrijkste schakel. De
wijze van voorbereiding kan im-
mers verschillen van bisdom tot
bisdom, zelfs van parochie tot pa-
rochie, maar alles start met het
aanbieden door de ouders van
hun kind voor de viering van de
eerste communie. Zij zijn immers
de eerste catechisten van hun
kind. Al dient gezegd dat de mo-
tieven voor de inschrijving voor de
eerste communie vaak heel ver-
scheiden zijn.

Toch neemt vaak de parochie
zelf het voortouw. Ouders worden

via de school, per brief of via
Kerk+Leven uitgenodigd hun kind
in te schrijven voor de voorberei-
ding. Daarin spelen oudercontac-
ten een belangrijke rol en dus
wordt almaar meer aandacht be-
steed aan de catechese van deze
ouders.

Niet weinig parochies organise-
ren speciale gezinsvieringen voor
ouders en kroost. Kinderen (en
ouders) die weinig ter kerke gaan,
kunnen aldus kennismaken met
hetverloop van eenviering. Op de
meeste plaatsen wijden parochie-

catechisten zich aan de voorberei-
ding op de grote dag. De voorbe-
reiding door de leerkrachten van
de basisschool deemstert weg.
Dat heeft deels te maken met het
verscheiden publiek: niet alle kin-
deren van een school vragen om
de eerste communie. Toch speelt
de schoolse godsdienstles een be-
langrijke rol in de weg van een
kind naar het feest van de eerste
communie.

Soms hoor je de bedenking of de
rijkdom van zo’'n gelovig gebeu-
ren wel toegankelijk is voor ze-
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ven- en achtjarigen. Wordt het
niet te makkelijk een ‘ik-word-
groot-feest’? In de handleiding
Stap voor stap lezen we: ,,Jonge
kinderen moeten allereerst Jezus
aan de hand van evangelieverha-
len voldoende kennen en Hem
graag als hun ‘vriend’ willen ont-
moeten. Ze dienen tevens ontvan-
kelijk te zijn voor het onderscheid
tussen gewoon brood en het eu-
charistische brood. Daartoe zijn
jonge kinderen in staat, als ze ook
voor de symbolische betekenis
van maaltijd en brood openstaan.”

Elektriciteit

Kortom, een kind is communie-
rijp, als het het onderscheid én
ook een zeker verband kan aan-
voelen tussen een broodmaaltijd
thuis en de communiemaaltijd
aan het altaar in de kerk. Volgens
de auteurs van bovengenoemde
map beantwoorden kinderen van
zeven of acht makkelijker aan de-
ze voorwaarde dan zesjarigen. De
eersten hebben immers al een vol
jaartje godsdienstles op school
achter de rug, waardoor hun ver-
trouwdheid met de verhalen, te-
kens en symbolen van het geloof
toch wel wat verder staat. Dat
toont de band aan tussen school
en de viering van de eerste com-
munie.

De kern van de viering van de
eerste communie is de ontmoe-
ting met Jezus in de gedaante van
brood en wijn. Hoe legt je dat uit?
Alvast Benedictus XVI kreeg een
tijd geleden deze vraag van com-
municanten van het bisdom Rome
voorgelegd. De geleerde paus ant-
woordde dat het was zoals met
elektriciteit. De elektriciteit op
zich zien ze niet zelf, het licht dat
ze voorbrengt wel. ,,Op een zelfde
wijze kunnen we Jezus zien in wat
Hij in ons doet leven door de com-
munie, in hetlichtdat Hijinons le-
ven brengt.”
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