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H
AAST in elke streek van
Vlaanderen zijn plaatse-
lijke bedevaartsoorden
te vinden, vaak kapellen
of grotten, die al sinds

mensenheugenis gelovigen aan-
trekken. Mensen uit de streek ko-
men er thuis bij Moeder. Soms
heel vaak, soms bij die ene sterke
of droevige gebeurtenis.

Toevallig verzeilen bij de lieve-
vrouw van Opitter, deelgemeente
van de Noord-Limburgse stad
Bree. Het dorp is niet enkel be-
kend om zijn voortreffelijk streek-
bier, maar ook als de thuishaven
van tennisster Kim Clijsters. Dit
terzijde.

Langs de rijksweg N721 bevindt
zich de kapel voor Onze-Lieve-
Vrouw Troosteres der Bedrukten.
Een volwaardige bedevaartsplek
is dit. Achter het fraai gerestau-
reerde gebedshuis uit de veer-
tiende en vijftiende eeuw strekt
zich de bedevaartsweide uit. Links
van de ingang kun je een devotie-
kaars branden, in een hypermo-
dern glazen gebouw mét afzui-
ging. Het risico van brandende
kaarsen in een middeleeuws ge-
bouw is te groot. Bidden in Vlaan-
deren is een kaars ontsteken. Ik
tel zowat 150 grote noveenkaar-
sen, van het soort dat negen dagen
lang blijft branden. Hier komt men
dus bidden. Dat is meer dan dui-
delijk.

Drankzuchtig
Een kapel voor Maria is altijd

een oord van stilte en rust, zelfs
wanneer ze aan een drukke weg is
gelegen. Het gebouw is zelf al een
gebed, wellicht omdat hier al ge-
neraties mensen komen bidden,
smeken en danken. Ook nu zitten
we niet in ons eentje onder het
middeleeuwse gewelf.

Op zak heb ik een gloednieuw
boekje van de hand van Sylvester
Lamberigts, Liederen voor onder-
weg. Het behandelt de bede-
vaartspsalmen 120 tot 134. Volgens
de auteur hebben deze teksten
veel weg van een volkscatechis-
mus of een poëtisch handboek van
praktische theologie, waarmee de
pelgrims konden onderzoeken
hoe het stond met hun relatie tot
God. Alle wezenlijke punten van
de joodse vroomheid worden in
herinnering geroepen. Merk-
waardig genoeg eindigt Lambe-
rigts elk hoofdstukje met een ge-
bed tot de Moeder Gods.

Zoals in alle Vlaamse Maria-
plekken staat ook in het kerkje
van Opitter een ‘genadebeeld’
centraal. Deze beeldjes, meestal
de Moeder Gods met Kind, vervul-
len in het katholieke geloof dezelf-

de functie als de icoon in de ortho-
doxe Kerken. Een genadebeeld is
een sacrale afbeelding waarvoor
wordt gebeden en waarvan wordt
aangenomen dat er een kracht
van uitgaat.

Zo’n mirakelbeeldjes blijven
ook vandaag mensen aantrekken,
ook randkerkelijken. Net zoals
dat van Opitter dateren de mees-
te lievevrouwen van Vlaanderen
uit de zestiende of zeventiende
eeuw. Hier waakt Maria over haar
kroost. Dat is hier overduidelijk: is
de kapel gesloten, aan de straat-
kant is steeds een bont geschilder-
de Maria met kind te vinden.

Tweede brandpunt van deze
heilige plek is ongetwijfeld het in-
tentieboek. Het is het gebed van
de gelovigen dat een bedevaart tot
bedevaart maakt. „Bij de Heer
klaag ik mijn nood, Hij zal mij ze-
ker verhoren”, zo luidt dat in het
eerste vers van de eerste bede-
vaartspsalm. Vol schroom lezen
we in het lijvige, volgepende boek:
„Dat het thuis toch beter mag
gaan, dat hij stopt met drinken en
niet meer agressief is.” En verder-

op: „Lieve Vrouw, ik vraag moed
en sterkte om deze moeilijke peri-
ode door te komen.” Klinkt dat
niet hetzelfde als in de bedevaart-
psalmen: „Ik sla mijn ogen op naar
de bergen: van welke berg komt
mijn hulp, van de Heer komt mijn
hulp.”?

Heeft dat wat met mekaar te
maken? Sylvester Lamberigts:
„Mensen die vandaag op bede-
vaart gaan zullen zich hierin ze-
ker herkennen. Ook zij gaan met
hun noden en problemen naar de
Heer, van wie zij geloven dat Hij
het antwoord is op hun fundamen-
tele levensvragen en dat Hij waakt
tegen alle kwaad. Dit geldt na-
tuurlijk ook als ze naar mariale
oorden trekken, want bidden tot
Maria is, via haar, uiteindelijk toch
bidden tot God zelf.”

„Familieleden, buren en vrien-
den die in groep op bedevaart
gaan om voor een welbepaalde in-
tentie te bidden, steunen elkaar in
dit geloof, gewoon door zwijgend
mee op te stappen of door dit ver-
trouwen hardop uit te spreken in
een gebed of een lied. Zo moedi-

gen zij elkaar aan vanuit hetzelfde
geloof dat ze met elkaar delen.”

En er is ook dankbaarheid te be-
speuren in het intentieboek, veel
dankbaarheid. „Lief Vrouwke, be-
dankt voor het herstel van onze
relatie en help ons zo verder te
doen.” God schakelt onze verant-
woordelijkheid niet uit. Dat geldt
ook voor een Mariale bedevaart.
Met de woorden van het boekje:
„Maria, lieve Moeder, ongeluk
bleef ook U niet bespaard. Toch
waart Gij gelukkig, omdat Gij de
wegen van de Heer bewandelde.
Ik kom naar U op bedevaart, om-
dat ik U bewonder. Geef mij iets
van uw geloof, van uw trouw en
volharding.”

Sylvester Lamberigts, Liederen voor onder-
weg. De bedevaartspsalmen 120 tot 134, 
Halewijn, Antwerpen, 2006, 101 blz., ISBN 90
8528 280 2. Bestellen kan door overschrij-
ving van 13 euro (verzendingskosten 
inbegrepen) per exemplaar op rekening 
220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, 
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, met ver-
melding van het gewenste aantal exemplaren
plus „code 226”.

Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten in Opitter.  © Mine Dalemans

Bidden bij Maria 
Sommige oorden zijn heilig, in die zin dat ze mensen uitnodigen tot gebed. Over het 

hele land zijn kleine bedevaartsoorden te vinden waar Jezus’ Moeder op een heel 

bijzondere wijze wordt vereerd. Zeker vanaf de meimaand komen gelovigen er 

verwijlen met een gebed, een vraag of de wens dat Zij voor hen zou bidden. Het zijn 

er meer dan vaak wordt gedacht. Bedevaarten doen het nog steeds.

Erik  De Smet

Op pelgrimstocht met Jezus’ Moeder

V
AN de hand van de bis-
schop van Gent, mgr. Luc
Van Looy, verscheen tij-
dens de Goede Week een
brochure over gebed en

contemplatie, natuurlijk in het
kader van het Jaar van het Gebed.
De brochure opent met een opval-
lende brief van de salesiaan-bis-
schop aan de priesters van zijn
bisdom.

Mgr. Van Looy vraagt hoe zij el-
kaar kunnen helpen om „beter-
biddende priesters” te worden. In
de tekst die volgt onderstreept de
Gentse herder evenwel het grote
belang van het gebed voor iedere
christen. De bisschop in straffe be-
woordingen: „Ofwel worden we
een biddende Kerk, ofwel niets.
We zullen de gevoeligheden van
onze tijd niet beantwoorden met
theologische argumenten alleen,
noch met ethische discussies,
daartoe is intens gebed nodig. Een
christen zonder gebed is een
christen in gevaar.”

Ook de bisschop van Brugge,
mgr. Roger Vangheluwe, bracht
een nieuw boek uit. Zeg dan: Va-
der is een bundeling van zijn vas-
tenconferenties tijdens het Jaar
van het Gebed. Elke conferentie
vertrekt van een zin uit het onze-
vader. De bisschop van Brugge
meent dat een boek over het on-
zevader mensen kan helpen om
„voortgang te maken” in de leer-
school van het gebed. Het onzeva-
der is immers het meest funda-
mentele gebed van de christen.
Daarom blijft dit werkje ongetwij-
feld ook de volgende jaren een be-
trouwbare gids.

En ook Arthur Luysterman, de
gepensioneerde bisschop van
Gent, bundelde een aantal schrijf-
sels van zijn hand. Het zijn teksten
en toespraken die hij de afgelo-
pen jaren neerpende, vooral
woorden over God, Jezus, geloof,
gezin en leven. „Schrijven heb ik
weinig en gewoonlijk eerder met
tegenzin gedaan”, aldus de rus-
tende bisschop openhartig. De
korte en heel verscheiden stukjes
spreken niettemin aan, omdat je
er (misschien een laatste maal, al-
dus betrokkene) op papier schrij-
vers diepste overtuiging leert
kennen. (EDS)

Luc Van Looy, Ik vertrouw u toe aan God en
aan het woord van zijn genade. Een medita-
tie over gebed en contemplatie, Gent, 2006,
24 blz., is vrij te verkrijgen via de website
www.kerknet.be, doorklikken naar Gent. Een
gedrukt exemplaar kost 1,50 euro en is te
verkrijgen bij Pascali, Nederpolder 16, 9000
Gent, telefoon 09/223.40.30. • Roger Van-
gheluwe, Zeg dan: Vader, Halewijn, Antwer-
pen, 2006, 64 blz., 5 euro, ISBN 90 8528 320
5. Te koop in de boekhandel of de liturgische
centra, of via storting van het juiste bedrag
(verzendingskosten inbegrepen) op rekening
220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn, Ha-
lewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, met vermel-
ding van het gewenste aantal exemplaren
plus „code 230”. • Arthur Luysterman, De
duif die voor ons uitvliegt, Halewijn, Antwer-
pen, 2006, 128 blz., 15 euro, ISBN 90 8528
290 X. Ook dit boek kunt u bestellen door
storting van het juiste bedrag op boven-
genoemde rekening 220-0971727-17, maar
dan met „code 228”.

Bisschoppen
over gebed


