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Tijdens de hete julimaand was het zwembad een gegeerde plek. Vervuild zeewater na hevige regenbuien 

verplichten de strandgangers trouwens het zwembad op te zoeken. Dat zwembad is Jean Vanden Thorens

werkplek. Vanaf de rand houdt hij een oogje in het zeil en hij zorgt ervoor dat ook de volgende bezoeker 

een net badhokje aantreft. De tijd die dan nog rest, is hij diaken in enkele Gentse parochies.

Tom Heylen

‘Weet u wanneer
het zwembad open is?’ 

ATER doet Jean
Vanden Thoren
leven. Als red-
der, kassier en
klusjesman bij
de sportdienst
van de Universi-

teit Gent, is water zijn werkbio-
toop. Nu hij de kaap van de vijftig
overschreed, houdt hij daar een
halftijdse baan over. De overige
vijftig procent is hij echtgenoot,
vader, diaken en nog zoveel meer.

Een vreemde opsomming voor
een gediplomeerd elektricien die
lang zijn vrije tijd spendeerde aan
toneel spelen en nu een opleiding
klassieke zang volgt. In een vorig
leven werkte Jean als mecanicien
in de koopvaardij, maar dat bleek
te belastend voor zijn relatie met
Leen. Gelukkig vond hij na een
paar tussendoortjes een baan aan
de Gentse universiteit.

– Hoe wordt een elektricien red-
der in een zwembad?

Aanvankelijk was ik een van de
klusjesmannen en kassiers in het
universitaire sportcomplex. Ieder
had zijn of haar verantwoordelijk-
heid. Dan kwam de vraag of we
niet allemaal het redderbrevet
wilden behalen, onder het mom
van: „Dan kan je inspringen als het
moet.” Waarom niet? Dus behaal-
den ik en mijn collega’s het brevet.
Nu werken we allen in een ploe-
gensysteem en doen
dus alles. We zijn tege-
lijk veiligheidsperso-
neel, zitten aan de kas-
sa, poetsen en doen
zelfs klein onderhoud.

– Makkelijk te combi-
neren met je taak als
diaken?

Ik ben nog maar ne-
gen jaar gewijd en voel
me nog steeds diaken in
wording. Toen mijn kin-
deren hun voorberei-
ding voor het vormsel
aanvatten, kwam ik
opnieuw meer in con-
tact met de Kerk. Steeds
biddend en diep gelovig
zijnde, sloeg de vonk
over. Waarom kon ik in
het kerkwerk mijn
steentje niet bijdragen? De oplei-
ding en stage vroegen veel tijd. Ik
werd bovendien aalmoezenier
van de scoutsgroep Sint-Paulus.

Dat in combinatie met een voltijd-
se baan maakte dat ik niet veel tijd
had voor vrouw en kinderen. Het
was zelfs zo druk, dat ik mijn wij-
ding een jaar uitstelde, gewoon
geen tijd om het degelijk voor te
bereiden.

Het pastorale werk werd
zodoende almaar meer, waardoor
het aanbod om vanaf mijn vijftig-
ste deeltijds te werken, precies op
tijd kwam. Mijn diaconaatswerk
als vrijwilliger is nu vooral over-
dag, zodat ik ’s avonds wat vaker
thuis vertoef. Een welgekomen
herschikking van de dagindeling.

– Wat houdt dat diaconaatswerk
in?

In de Sint-Coletaparochie en de
parochie Onze-Lieve-Vrouw Sint-
Pieters help ik in de liturgische
werkgroep, de parochieploeg en
de werkgroep homiletiek. In 
de naburige Sint-Paulusparochie
ben ik aalmoezenier van de jeugd-
bewegingen en sinds twee jaar
mag ik mee zorg dragen voor de
jongeren van KAJ Oost-Vlaande-
ren.

Het begon allemaal bij de
scoutsgroep Sint-Paulus in de
parochie van mijn geestelijke
begeleider. Tijdens mijn diaken-
opleiding klopten ze aan. Hun aal-
moezenier was ermee gestopt en
ze zochten een nieuwe. Na een
jaar bleek de zoektocht nog steeds

vruchteloos. Wat doe je
dan? Als badmeester
kende ik de jeugd een
beetje en mijn eigen kin-
deren waren ook al tie-
ners. Ik ging dus eens
luisteren.

De taak bleek behoor-
lijk afgelijnd. De groep
was vrij traditioneel. De
wekelijkse bijeenkomst
begon met een gebed.
Jaarlijkse een drietal
vieringen in de parochie
met beide jeugdbewe-
gingen samen, een belof-
teviering in de verschil-
lende takken voor de
leden en leiding, zonder
de huidige (negen) 
zingevingsmomenten op
kampen te vergeten. Na-
dien klopte de plaatselij-

ke VKSJ-groep aan voor een
bezinning op kamp. Enkele maan-
den later was ik ook bij hen aal-
moezenier.

Rest nog het zieken- en oude-
renbezoek, al dan niet gevraagd.
Voor velen een moment waarnaar
ze uitkijken. Ook breng ik gere-
geld een bezoek aan een gevange-
ne. Voor hem ben ik het enige con-
tact buiten de gevangenismuren.
Telkens weer een hele opgave,
omdat hij opstandig blijft. Maar ik
blijf geloven dat, zoals in iedere
mens, ook in hem het goede kan
overwinnen.

– En in de liturgie?
In de Sint-Coletaparochie ben

ik verantwoordelijk voor het
doopsel en de bijbehorende cate-
chese. Door mijn taak als aalmoe-
zenier van jeugdbewegingen ko-
men er meer en meer vragen om
huwelijken in te zegenen. En af en
toe verzorg ik een begrafenis-
dienst.

Ik voel dat onze Kerk voor velen
enkel nog servicekerk is. Voor
velen is Jezus louter een histori-
sche figuur en de keuze voor het
sacrament is vaak enkel voor de
goede verstandhouding met ou-
ders en grootouders, of om de
‘christelijke waarden’. Een spijti-
ge ontwikkeling, die soms wringt.
Tijdens de voorbereiding vraag ik
wel eens of een ritueel met
muziek en poëzie niet zinvoller
zou zijn. Gods zegen, waar ze

moeilijk in kunnen geloven, in een
traditioneel kerkgebouw blijkt
nog steeds een tikkeltje meer in te
houden. Gods wegen zijn ondoor-
grondelijk, denk ik dan!

– En in het zwembad?
Mijn collega’s weten dat ik dia-

ken ben en ze gaan er elk op hun
manier mee om. Ook bij de stu-
denten en het andere personeel
komt dat af en toe ter sprake. Van
nature ben ik een prater. Meestal
zijn de studies of de werksfeer het
onderwerp. Vaak als aanmoedi-
ging van de examens vertel ik dat
ik voor hen duim. Ze mogen weten
dat ik met hen begaan ben. Aan-
wezigheidspastoraal durf ik dit
noemen.

Af en toe komt het geloof ter
sprake. Ik wil er voor hen zijn, ook
als gelovige. Vaak merk je hoe
eenzaam studenten en perso-
neelsleden in de grote massa zijn,.
Ik vind het dus belangrijk dat ze
weten dat ik met hen begaan ben.
Ze kunnen er vrij op ingaan, als ze
dat wensen.

– Is dit te combineren met een
gezin?

Nu ik deeltijds werk, is het te
doen, maar soms begrijp ik de
waarde van het vrijgezel-zijn. Dit
geldt niet enkel voor de mensen

werkzaam in de pastoraal, ook
voor topmanagers en politici lijkt
het leven als vrijgezel me in som-
mige gevallen zinvol. Het kan
meer tijd bieden om met je mede-
mens bezig te zijn.

Dat wil niet zeggen dat ik mijn
huwelijk en gezin in vraag stel. Dit
engagement vergt tijd, maar is
zeker de moeite waard. Voor mij is
mijn echtgenote een enorme
steun. Ik kan me echt niet voor-
stellen dat ik die bij eender wie
vind. Leen is voor mij niet zoals
iedere vrouw.

– Waar laad je je batterijen op?
Af en toe trek ik een weekje

naar de abdij van Chevetogne,
vooral om even alleen met Hem te
zijn en om te lezen. Beide litur-
gieën, de vrijheid in de orthodoxe
en Slavische gezangen brengen
me er tot rust. Dat doet me telkens
weer enorm deugd.

En natuurlijk ook de jaarlijkse
vakantie met mijn vrouw. Er eens
helemaal uit zijn doet deugd,
vooral omdat je niet herkend
wordt. Alhoewel. Enkele jaren
geleden klopte iemand me in een
kerk in Umbrië op de schouder.
„Excuseer, weet u of het zwembad
volgende week open is?”, klonk
het. Geestig, maar niet meteen
rustgevend.
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