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Je moet je door het jonge
volkje wringen. Meer
nog dan Leuven is Oxford
synoniem voor studen-

ten. Een kleine vijftigduizend jon-
geren gaan er op de vermaarde
universitaire colleges en zij eige-
nen zich de stad toe. Af en toe wij-
ken ze uiteen wanneer een horde
toeristen de straten doorkruist op
zoek naar de plaatsen, bekend uit
de oer-Britse detectiveserie In-
spector Morse.

Even oer-Engels is het klooster
van de dominicanen in hartje stad.
Een smeedijzeren hekken met
daarboven in fraaie letters Black
Friars en het wapenschild van de
orde. Een oude dame, zo weggelo-
pen uit een Brits feuilleton, laat
ons binnen en roept Father Timo-
thy. Die laat niet lang op zich
wachten en begroet ons met de
spontane hartelijkheid van ie-
mand die je al jaren kent. Echt ge-
meend, al waren onze contacten
tot dan enkel virtueel via e-mail.

Koffie lust ik wel en hij troont me
mee naar de keuken. Ik vrees
even voor Zwitserse toestanden,
waar collega Erik bij de Zwitserse
gast van Brussel-Allerheiligen
meteen mocht helpen met de
vaat... Toch niet. We zetten samen
koffie en krijgen zo gelegenheid
om op een ongedwongen manier
nader kennis te maken. Toen hij in
1992 tot magister (algemeen over-
ste) van zijn orde werd gekozen,
was hij amper negenenveertig.
Daarmee was hij de jongste sinds
eeuwen. Negen jaar lang door-
kruiste Radcliffe in die functie de
wereld.

Jong van hart
België en Vlaanderen blijken

hem vertrouwd, maar niet vanwe-
ge zijn bezoeken als magister. 
Timothy Radcliffe studeerde sa-
men met Vlaamse ordegenoten,
en in de kloostergemeenschap
van Oxford verbleven verschillen-
de Belgen voor hun studies aan de
universiteit. Momenteel studeert
er overigens een Franstalige Bel-
gische medebroeder. „Het is een
echt voorrecht in zo’n internatio-
nale gemeenschap te mogen le-
ven. En te midden jongeren want
de gemiddelde leeftijd is amper
vijfendertig”, lacht Radcliffe. Al
bekent hij meteen hier niet veel te
zijn. Drievierde van het jaar is hij
onderweg voor lezingen, retraites
en spiritualiteitsdagen, netjes ver-
deeld over bisdommen, religieu-
zen en universiteiten.

Net terug uit de Verenigde Sta-
ten, is de dominicaan al volop be-
zig een nieuwe reeks voordrach-
ten in Azië voor te bereiden. Toch
maakt hij uitvoerig tijd voor een
gesprek fris van de lever. Voor ons
zit een gesprekspartner met een
diepe spiritualiteit en godsver-
bondenheid, gekoppeld aan een
enorme betrokkenheid op de we-
reld van vandaag. En naarmate
ons gesprek vordert, treft vooral
de grote innerlijke vrijheid en het
intense vertrouwen van deze reli-
gieus.

„Mij fascineert mateloos de dy-
namiek van de wisselwerking tus-
sen het evangelie en de moderni-
teit. Hoe helpt onze hedendaagse
cultuur ons om het evangelie te
begrijpen? En hoe kan het evan-

gelie ertoe bijdragen de heden-
daagse cultuur te verstaan? In die
zin is het voor de evangelisatie van
wezenlijk belang uit te gaan van
de waarden die voor jongeren zelf
belangrijk zijn en die ze herken-
nen, en ze daarop verder uit te da-
gen”, steekt Radcliffe van wal.

„Welke die waarden zijn? Ik zou
er drie willen naar voren schui-
ven: geluk, vrijheid, oprechtheid.
Gelukkig willen zijn lijkt nogal
evident. Maar wat verstaan ze
daaronder, wat maakt hen geluk-
kig? Heel vaak is dit synoniem van
het afwezig zijn van zorgen en ver-
driet. Eens je dat samen met hen
ontdekt en herkend hebt, kun je
proberen een stap verder te gaan
en te kijken wat de vreugde van
het evangelie is. Het geluk van Je-
zus is veel ruimer en dieper, want
het kan al ons leed omvatten en
overstijgen, in plaats van het weg
te drukken.”

„Hetzelfde geldt voor de vrij-
heid, een van de meest fundamen-
tele waarden van onze westerse
samenleving. Die wordt vrijwel
uitsluitend verstaan in een zeer
beperkte zin, namelijk als per-

soonlijke autonomie en als onbe-
perkte keuzemogelijkheid tot
consumeren op de vrije markt.
Maar we moeten jongeren uitda-
gen om de diepere vrijheid te vin-
den in Jezus, de vrijheid om je le-
ven te geven voor de andere, de
vrijheid van het Laatste Avond-
maal.”

„Ten slotte willen jongeren au-
thentiek en oprecht zijn. Als je 
dat niet bent, dan doorprikken ze
dat ogenblikkelijk. Evangelisatie
vraagt dus ook een bekering van

de Kerk. Het is niet voldoende om
tot jongeren te spreken. Het vol-
staat niet te zeggen: ‘Hier is onze
boodschap, Jezus’ boodschap.’ We
moeten oprecht zijn en er naar le-
ven, anders hebben onze woorden
geen enkel gezag. Dat is zeer we-
zenlijk.”

Wees luisterbereid
Zoiets klinkt wel aardig, maar

hoe breng je het in praktijk? Biedt
Timothy Radcliffe straks in Brus-
sel recepten aan om succesvol te
evangeliseren? „Met trucjes en
kunstgrepen kom je niet ver. Het
is allereerst noodzakelijk om ge-
woon bij hen te zijn, daar waar zij
zich ophouden. Voor mij is de eer-
ste uitdaging nu niet hoe we die
jongeren in de kerk krijgen, wel
hoe we bij hen als Kerk kunnen
aanwezig zijn. In hun sportclubs,
op het internet en in hun chat-
rooms, in de cafés waar ze elkaar
ontmoeten. In hun eigen muziek,
beelden en taal. Maar ook moeten
we oog hebben voor de gebroken-
heid waarin ze leven. We moeten

daarbij uitgaan van een groot ver-
trouwen. Als we te angstig zijn,
zijn we geen goede getuigen van
het evangelie. De Bijbel leert ons
dat God ons reeds zoekt, ja ons al
gezien heeft voordat wij Hem zoe-
ken.”

„De volgende stap mag banaal
klinken,” vervolgt Radcliffe,
„maar is gewoon hen aanvaarden
zoals ze zijn en samen met hen
ontdekken wat je moet zeggen om
hen de schoonheid van het evan-
gelie te leren ervaren. Probeer ze-
ker niet vooraf te beslissen wat je
hen wilt meegeven. Zoiets werkt
niet, heb ik ervaren. Mijn eerste
benoeming als pasgewijde domi-
nicaan was die van studentenpas-
tor. Ik was net achtentwintig en
die jongeren kwamen naar mij toe
met al hun vragen. Ik was zo ner-
veus, zo bezig met wat ik hen zou
antwoorden, dat ik niet eens in
staat was om echt naar hen te luis-
teren. Het ging pas beter, toen ik
besliste om mij niet langer zorgen
te maken daarover. Want als je
met al je aandacht luistert, zal
God je de woorden schenken. In
de evangelisatie is luisteren en
nog eens luisteren van groot be-
lang, en niet alleen bij jongeren.”

Is het niet wat pretentieus om
anderen te willen overtuigen van
je eigen geloof? „Bij het evangeli-
seren moet je tegelijk vrijmoedig
en nederig zijn”, aldus Radcliffe.
„Als ik iemand echt respecteer,
dan zal ik hem uitleggen wat ik
zelf geloof en waardevol vind. Als
het evangelie voor mij de Waar-
heid is, dan is het zelfs een teken
van respect voor de andere om dat
hem mee te delen. Tegelijk moet
ik erkennen dat ik het evangelie
nog niet ten volle versta en dat ik
anderen nodig heb om die Waar-
heid ten volle te ontdekken. Ook
niet-gelovigen kunnen mij daarbij
helpen. Het grote gevaar is dat we
denken de Waarheid te bezitten,
maar de Waarheid is ons gegeven,
zij is altijd een geschenk. Dus ook
in confrontatie met het mysterie
van God moet de Kerk altijd nede-
rig blijven. We blijven immers al-
tijd zoekers, pelgrims onderweg.”

„En nee, daarmee geef ik niet
toe aan relativisme. Samen met
het fundamentalisme beschouw
ik dat trouwens als het grootste
gevaar voor de hedendaagse ge-
loofsverkondiging. Fundamenta-
lisme houdt voor: ‘Hier is de waar-
heid, de hele waarheid en wij be-
zitten ze.’ Voor het relativisme
daarentegen geldt: ‘Alles is opi-
nie, er is geen Waarheid’, of zoals
een van de hoofdpersonages het
in De Da Vinci Code uitdrukt: ‘Het
enige wat telt, is wat jij gelooft.’
Beide zijn vandaag grote verlei-
dingen, maar de christelijke
waarheidsidee weigert zowel re-
lativisme als fundamentalisme.
Daarom is er zo’n enorme behoef-
te aan christelijke theologen, filo-
sofen, dichters, romanciers, va-
ders en moeders om dat te be-
vechten!”

Timothy Radcliffe spreekt op dinsdag 31 ok-
tober om 9.20 uur in de basiliek van Koekel-
berg. Een toegangsticket kost 10 euro • 
Informatie over of inschrijven voor Brussel-
Allerheiligen 2006 kan op de website
www.brussel-allerheiligen2006.be of tele-
fonisch via 02/533.29.11 • In het Nederlands
is nog altijd Radcliffes boek Vrienden van
God. Een ontmoeting (Lannoo, 120 blz., ISBN
90 209 4875 X, 15,95 euro) beschikbaar.

Vertrouwen, moed,
bescheidenheid 
De grote thema’s van Brussel-Allerheiligen 2006 worden dagelijks ingeleid door een

vooraanstaande buitenlandse spreker. Het kernthema, de verkondiging, is toever-

trouwd aan de Engelse dominicaan Timothy Radcliffe. Zijn thuisbasis is het schilder-

achtige universiteitsstadje Oxford, driekwart uur sporen van Londen. Een kennis-

making met een predikheer, wereldwijd erkend als een belangrijk spiritueel leider.
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Timothy Radcliffe: ‘Echt respect is uitleggen wat je zelf gelooft.’  © Toon Osaer


