
W E E K B L A D  —  N U M M E R  1 7  —  2 5  A P R I L  2 0 0 7

Klapstoel
Sabrina
Ceylan

blz. 7

Beestige
jeugdboeken 
met bon

blz. 16

Twee keer
naar de
voorpremière

blz. 22

a
n

tw
e

rp
e

n
b

ru
g

g
e

g
e

n
t 

 m
e

ch
e

le
n

h
a

ss
e

lt

OPGELET!
Uitneembaar bewaarboekje met alle 

zondagslezingen + commentaar 

tot 20 mei 2007!

ET MOOISTE
roepingenver-
haal in de Bijbel
is misschien wel
dat van de jonge
Samuël. In
dienst van de

profeet Eli, schrikt Samuël 
’s nachts wakker van een stem die
hem roept. Spontaan denkt de
jongen dat het zijn meester is. Hij
staat op en biedt zich aan bij Eli,
die hem nietsvermoedend weer
slapen stuurt. Het voorval her-
haalt zich en de derde keer beseft
Eli dat het God is die Samuël
roept. De meester raadt de jongen
aan te antwoorden: „Spreek, Heer,
uw dienaar luistert.”

Naar dit verhaal noemde kardi-
naal Carlo Maria Martini, toen
nog bisschop van Milaan, een pro-
ject voor jongeren, onder zijn im-
puls opgestart in 1989. Sinds 2000
loopt in Vlaanderen een gelijkaar-
dig initiatief onder dezelfde naam.
Het Samuëlproject richt zich tot
jongeren tussen twintig en dertig
die volop plannen maken voor
hun toekomst: studies, loopbaan,
relatie. Bij die keuze willen ze niet
enkel hun talenten en voorkeuren
een rol laten spelen, maar maken
ze plaats voor wat God van hen
verlangt.

Acht maanden lang, van okto-
ber tot mei, helpt Samuël de deel-
nemers om dat verlangen van
God voor hun leven op het spoor
te komen. Dat gebeurt door de
maandelijkse lezing en bespre-
king van een tekst uit de Schrift in
groep, het engagement om dage-
lijks een half uur te bidden en
daarbij een brug te slaan tussen
het Bijbelverhaal en het eigen le-
ven. Een persoonlijke begeleider
maakt daarenboven om de drie
weken tijd voor een gesprek.

Samuëlgewijs
Sinds de start nam jaarlijks een

twintigtal jongeren deel aan het
project. Allemaal noemen ze de
ervaring een grote verrijking die
hun verdere leven mee vorm gaf.
Nele Van der Herten: „De stap zet-
ten om me in te schrijven was de
moeilijkste. Was het wel iets voor
mij? Het verlangen om met de
Schrift te leren omgaan was ech-
ter sterker dan de twijfel. Gelovig
opgevoed, bad ik wel geregeld,
maar ik wist niet hoe ik vanuit de
Bijbel zelf kon bidden. Ik stond op
een scharnierpunt in mijn leven
waarop ik me afvroeg hoe het ver-
der moest. Samuël leerde me de
stem van God te horen en nu nog
probeer ik bij dagelijkse keuzes
‘Samuëlgewijs’ te achterhalen
hoe God wil dat ik daarop ant-
woord.”

„Die bijkomende toetssteen
vind ik een grote meerwaarde. Ik
ging bewuster leven. Dat is dan

ook wat ik voor mij persoonlijk on-
der ‘roeping’ versta: in mijn dage-
lijkse keuzes bewust vanuit God
vertrekken. Inmiddels ben ik ge-
huwd en we hebben een kindje.
Ook dat is roeping, de keuze om
bij kleine en grote strubbelingen
altijd de dialoog open te houden
en plaats te laten voor verzoening
met mijn partner. Bovendien ko-
men we geregeld met een zeven-
tal vrienden samen om na te den-
ken over het evangelie. Dat helpt
om je geloof steeds weer in con-
crete daden om te zetten. We doen
dat niet enkel voor onszelf. Het is
onze manier om de Kerk mee
vorm te geven.”

Oase
Mileen Borgonjon groeide op in

de evangelische Kerk. Via e-mail
vernam ze het bestaan van het 
Samuëlproject en ze was meteen
enthousiast. „Ik wilde buiten mijn
gekende wereld treden en een
ruimere blik op het christendom
krijgen. De manier waarop bij Sa-
muël het geloof wordt beleefd en
het mens- en godsbeeld waarvan
wordt uitgegaan, vond ik heel ge-
zond en positief. Hoe zal ik het uit-
drukken? De maandelijkse bij-
eenkomsten waren telkens een
oase van kennis en sereniteit. Een
wereld van jonge, ernstige gelovi-
gen ging voor me open.”

„Ik ben nu 25 en ik weet nog niet
juist hoe ik dat woord ‘roeping’
moet invullen. Komt er nog een
moment waarop ik plotseling
weet: ‘Dit is het’? Eigenlijk werd
hierover niet vaak uitdrukkelijk
gesproken tijdens het project. Op
voorhand wordt juist gevraagd
voor de duur van het project le-
vensbepalende keuzes zoals ver-
andering van studierichting of hu-
welijk uit te stellen, omdat men
ervan uitgaat dat je aan een pro-
ces bezig bent. Het was meer de
bedoeling te leren Gods stem
daarin te verstaan.”

Gabriël beaamt dat. Zijn deel-
name aan het project ligt ook al
weer even achter hem, maar nog
steeds probeert hij dagelijks met
de Bijbel te bidden. Samuël heeft
zijn geloofswereld verruimd en
verdiept, zegt hij. Over een pries-
terroeping dacht hij tijdens het
project wel na, maar de jongeman
moest tot het besluit komen dat dit
engagement niets voor hem was.
Zondag bidden we alvast dat velen
zich geroepen zullen voelen zich
op één of andere manier voor de
kerkgemeenschap in te zetten.
Hopelijk zijn daar ook priester-
roepingen bij.

Ter gelegenheid van Roepingenzondag wordt
de website van de Vlaamse roepingenpasto-
raal in een nieuw jasje gestoken. Surf naar
www.roepingen.be. Misschien win je wel iets
met de wedstrijd die je op de site aantreft.© Corbis

Omdat Hij 
van me houdt
Komende zondag, 29 april, staat in het teken van het gebed om roepingen voor de

Kerk. Op de bijbehorende affiche een bloem met nog slechts één blaadje en de tekst 

Hij houdt van mij. Want om dat diepe besef is het te doen, als mensen kiezen voor 

God en zijn Kerk.

Lieve  Wouters
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