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H
ET document door de
paus opgesteld na een
bisschoppensynode heet
een exhortatie. Sacra-
mentum caritatis volgt

op de synode van oktober 2005
over de eucharistie, bijeenroepen
door wijlen Joannes-Paulus II en
voorgezeten door zijn opvolger.
De tekst is niet enkel gericht tot de
bischoppen overal in de wereld,
maar ook tot alle priesters, dia-
kens en gelovigen. Aldus is het
meer dan een beleidsdocument.

De paus drukt in Sacramentum
caritatis veel van zichzelf uit, tege-
lijk haalt hij de verzuchtingen van
de synodevaders aan. Vooral in
het eerste deel, dat over het mys-
terie van het geloof, lijkt Joseph
Ratzinger/Benedictus XVI zich in
zijn element te voelen. „In de Zoon
is Gods liefde zichtbaar gewor-
den, en in de eucharistie zien wij
het teken van deze liefde.” Liefde
is onmiskenbaar het leidmotief
van dit pontificaat.

Vergeving vragen
Toch leken slechts twee puntjes

van de omvangrijke tekst in de
pers door te sijpelen, de herbeves-
tiging van het priestercelibaat en
het verbod voor hertrouwde echt-
gescheidenen om de communie te
ontvangen. Mgr. Jozef De Kesel:
„Het geloofsmysterie communice-
ren is bepaald geen eenvoudige
klus. Het lijkt me dan ook makke-
lijk de media te verwijten dat ze
voorbijgaan aan de essentie. De
Kerk van de oudheid sprong bij-
zonder voorzichtig om met haar
geloofsinhoud. Catechumenen
werd gevraagd nog vóór het credo
het kerkgebouw te verlaten. Het
intieme van het geloof bleef voor
de buitenwereld verborgen.”

In het eerste deel van de exhor-
tatie gaat Benedictus XVI niette-
min dieper in op dat geloofsmyste-
rie. Hoe moeten wij het verstaan?
„Kerkvaders noemden de eucha-
ristie de ‘heilige geheimen’ of
‘mysteriën’. Dat betekent ‘wat ons
te boven gaat’. Liefde bijvoorbeeld
kun je ook niet verklaren”, aldus
de hulpbisschop van Brussel.

Verderop in het document legt
Benedictus XVI de band tussen de
eucharistie en de andere sacra-
menten. Mgr. De Kesel: „De paus
roept alle gelovigen op de eucha-
ristie ernstig te nemen. Ze is ten-
slotte het hart van ons geloof. Net
daarom wijst hij op het belang van
het boetesacrament. Vroeger
werd daarin vaak overdreven, als-
of iemand niet kon te communie
gaan zonder eerst gebiecht te heb-
ben. Het onderscheid tussen ‘da-
gelijkse zonde’ en wat ons funda-
menteel van God vervreemdt ging
verloren. In de liturgie starten wij
steevast met een kyrie-litanie of
met een schuldbelijdenis om onze
zonden bij God ter sprake te bren-
gen. Vergeving van het alledaagse
kwaad zit dus al vervat in de eu-
charistie. Het pauselijke docu-
ment is een appèl om bewust en
gewetensvol de communie te ont-
vangen, maar niet om scrupuleus
de communie te benaderen.”

En de bisschop vervolgt: „Mij
trof vooral de manier waarop de
paus de relatie tussen eucharistie
en priesterambt uitwerkt. Als kar-
dinaal Ratzinger had hij dat al eer-
der gedaan in het boek De geest

van de liturgie. Voor hem is de mis
geen klerikale aangelegenheid.
De priester is voorganger, en net
daarom wordt van hem de groot-
ste discretie gevraagd. Hij moet
immers verwijzen naar Iemand
anders, mag zichzelf niet al te zeer
in de schijnwerpers plaatsen. In
het voorgaan mag een priester
niet dominant zijn. Misschien was
dit wel het grote risico van de litur-
gievernieuwing na het Tweede Va-
ticaans Concilie. Goed voorgaan
is een kunst.”

Ook het priestertekort komt in
het document ter sprake en de
pauselijke opmerkingen zijn ver-
rassend. Mgr. De Kesel: „Benedic-
tus vraagt ons grote voorzichtig-
heid bij de screening van kandida-
ten voor het priesterschap, vooral
in tijden van priesterschaarste.
We moeten ons behoeden mensen
te wijden die eigenlijk niet ge-
schikt zijn voor het ambt. Verras-
send is ook zijn voorstel het aantal
priesters wereldwijd te verdelen.”
De bisschop denkt daarbij aan de

inzet van priesters-in-zending,
door de paus overigens uitdruk-
kelijk bedankt. Maar omgekeerd?
„Wij trokken er ooit op uit om te
missioneren. Moeten we nu pries-
ters uit die missiegebieden naar
hier halen? Makkelijker gezegd
dan gedaan. Ook hierin moeten
we voorzichtig zijn.”

De hulpbisschop, verantwoor-
delijk voor de liturgie in de bis-
schoppenconferentie, onthoudt
uit Sacramentum caritatis ook de
nadruk op de relatie tussen eu-
charistie en Kerk: „Het lichaam
van Christus is tegelijk de gecon-
sacreerde altaargaven én de ver-
zamelde gemeenschap. Door het
vieren van de eucharistie wordt de
gemeenschap Kerk. Dat is pure
theologie van Vaticanum II. Som-
migen vreesden dat de paus wilde
terugkeren naar de oude liturgie.
Hij beklemtoont integendeel dat
de hele kerkgemeenschap viert,
niet de priester alleen.”

Veelbesproken zijn de passages
over de relatie tussen eucharistie

en huwelijk. In het Oude Testa-
ment wordt de relatie tussen God
en mens vergeleken met het hu-
welijk. De paus betrekt dit op de
eucharistie. Mgr. De Kesel: „In de-
ze context moet je de passage be-
grijpen over de onmogelijkheid
van hertrouwde echtgescheide-
nen om te communiceren. Ik besef
dat dit bij velen hard aankomt.
Toch spant de paus zich in om te
benadrukken dat ook zij bij de
Kerk blijven behoren en niet uit-
gesloten worden. Graag voeg ik er
aan toe dat het laatste woord aan
het geweten van de christen zelf
is.”

Nog één passage uit het docu-
ment wil mgr. De Kesel aanhalen.
„Wij vieren eucharistie in ge-
meenschap met de hele Kerk,
maar ook met allen die ons zijn
voorgegaan. In de canon van het
missaal drukken wij ook onze ver-
bondenheid uit met ‘allen van wie
Gij alleen het geloof hebt gekend’.
Dat drukt uit dat wij heus nie-
mand willen uitsluiten.”

Het is de kerkgemeenschap die viert. Hier in het seminarie Joannes XXIII in Leuven.  © Hugo Maris

Niemand 
uitgesloten
Gods liefde lijkt de rode draad in alle teksten van Benedictus XVI. In dat licht verdient

Sacramentum caritatis, apostolische exhortatie over de eucharistie, een nauwgezette 

lezing. In drie afleveringen bespreken we met evenveel kenners de rijke inhoud. Met

hulpbisschop Jozef De Kesel doorploegen we het eerste deel van de pauselijke tekst,

meer bepaald over het mysterie van het geloof.

Erik  De Smet

‘Sacramentum caritatis’ grondig gelezen (1)

S
INDS zijn aantreden als
aartsbisschop, intussen
ruim een kwarteeuw ge-
leden, heeft kardinaal
Danneels al meer dan vijf-

tig handzame en hoogst leesbare
brochures uitgegeven over de
kernpunten van het christelijke
geloof. Deze boekjes, met de re-
gelmaat van de klok te verwach-
ten bij de feesten van Pasen en
Kerstmis, zijn dan ook bij velen
zeer geliefd geworden. Onderge-
tekende hoorde een deken ooit
praten over een danneelsken,
term waarmee hij de lof van het
genre zong.

In zijn paasbrochure voor 2007 –
alweer met illustraties van de
Franse schilder Arcabas – behan-
delt kardinaal Danneels het cre-
do, de geloofsbelijdenis zoals ze in
de eucharistie ‘opgezegd’ wordt.
Nogal wat mensen hebben proble-
men met deze aloude belijdenis.
De taal bijvoorbeeld, of de opsom-
ming van geloofspunten. Het
maakt dat in sommige parochies
wordt gehuiverd de klassieke
woorden van het credo nog te ge-
bruiken.

Neen, voor de kardinaal is het
credo heus wel een krachtige en
vreugdevolle getuigenis. Zoals
steeds werkt hij de gedachte uit
aan de hand van beeldspraak:
„Het lijkt wel of het leven er uit ge-
perst is, een soort bruistablet die
pas borrelt als het opgelost wordt
in water. Pas dan gaat het leven.
Zo is het ook met het credo: je
moet het oplossen in het volle le-
ven, in gevoel en verbeelding, in
handelen.”

En dat doet de kardinaal. Ver-
volgens mediteert hij bij ieder
puntje van het credo. Rode draad
is wat ons in het geloof gelukkig en
vreugdevol maakt. In een merk-
waardige passage wijst Danneels
erop hoe ook de taal van de ge-
loofsbelijdenis mensentaal is en
blijft. Opnieuw een beeldspraak,
handelsmerk van de Mechelse
kardinaal: „Het is mensentaal. En
die is als een prêt-à-porter kle-
dingstuk: het past nooit perfect zo-
als een maatpak. Menselijke
woorden zijn nooit helemaal ade-
quaat om over God te spreken.”

Het credo is dus geen precieze
en uitgebalanceerde theologische
tekst, maar een belijdenis. „Wij
zijn verplicht om soms beeldend
uit te drukken wie God is, wat Hij
zegt en doet”, aldus de kardinaal.
Op deze wijze moeten we de
beeldrijke taal van het geloof én
van de paasverhalen lezen. Moe-
ten we ze dan naar het rijk van de
legenden verwijzen? Kardinaal
Danneels geeft ons een hint. „We
moeten die verhalen niet door een
historische bril lezen, maar met
de bril van het geloof. Het geloof
maakt het verhaal geloofwaardig.
Het verhaal dient het geloof.” Aan-
bevolen lectuur, persoonlijk of in
groep. (EDS)

Het credo. De vreugde van te geloven in 
de reeks Een woord bij... is verkrijgbaar 
in menige parochie- en kloosterkerk evenals
in alle liturgische centra, dus ook bij u in de
buurt. Een exemplaar kost 1,75 euro.

Het credo nog
verteerbaar?


