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Evangelie

Spelen met kangoe

Twee mannen gingen naar de tempel om te 
bidden. De ene was een farizeeër, de andere een 
belastingontvanger. De farizeeër bad: ‘Dank 
u, Heer, omdat ik geen zondaar ben zoals die 
andere mensen’ en hij keek minachtend naar 
de belastingontvanger. De belastingontvanger 
stond helemaal achteraan, boog zijn hoofd en 
bad: ‘God, ik heb slechte dingen gedaan. Ver-
geef me.’ Jezus zegt: ‘De belastingontvanger gaat 
naar huis met de zegen van God. De farizeeër 
niet. Want wie zich vernedert, zal groot worden. 
Maar wie zich groot waant, wordt vernederd.’

Lc 18, 9-14

evangelie

We zijn al bij de KLJ van toen we 
zeven of acht waren. Nu zijn we 

zeventien en waken 
over een heleboel 

Snorkeltjes en Jeejeekes.

We vormen een hele hechte groep. 
Het doet deugd dat de kinderen zich 

bij ons zo amuseren en dat ze aan ons 
gehecht zijn. We leren hen in groep spelen 

en iedereen te aanvaarden.

Wat soms wel zwaar weegt, 
is de verantwoordelijkheid voor al die 

deugnieten. We stoppen ook heel wat vrije 
tijd in de voorbereidingen. Maar dat doen 

we met plezier.

De mooiste momenten zijn de weekends, 
de driedaagse en het kamp. Daarop 

leren we elkaar pas echt goed kennen. 
Er samen het beste van maken is dan de 

grote uitdaging.

De klok van de kerktoren slaat 2 uur. Maaike, Caro, Maurane, Lore en 

Sarah komen aangelopen. 

Ze hebben er blijkbaar veel zin in.

We zijn al vriendinnetjes van op 

school maar hier leren we ook 

andere kinderen kennen.

Puzzel de stukken in elkaar. Wat lees je?

Tof hè, mocht jij              ook een dagje in je uniform  van de 

jeugdbeweging naar school? 
 
Kangoe was benieuwd hoe een zondag in de jeugdbeweging er uitziet en trok in korte broek 
en rugzakje naar de KLJ in Schriek. Daar trof ze enkele toffe leidsters en leiders aan die druk 
in de weer waren met groenten en kookpotten. Ze zouden straks hun ukken verrassen met 
een heus spaghettifestijn!   

Jelle is dit jaar leidster van de kabouters bij de Scouts. Span-

nend vindt ze dat, maar vooral geweldig leuk. Het thema van 

hun nieuwe Scoutsjaar luidt Samen in touw. ‘Iedereen is 

anders, maar als we met elkaar rekening houden, komen we 

er wel’ klinkt hun motto. En Jelle voegt daaraan toe: “Je eigen 

talenten en gevoelens zijn belangrijk, maar we vergeten zeker 

niet die van de anderen.”

Het startmoment was een weekend met de hele groep. Tijdens 

het jaar zijn er enkele bezinningsmomenten, in de kerk of op 

het kamp. Die steken de gidsen zelf in elkaar. Ook zo werken ze 

samen aan een fi jn en boeiend Scoutsjaar!


