
S TILLETJES stonden ze
daar op de speelplaats. De
‘stille’ werd ze genoemd,

en iedereen vond dat ze die bij-
naam verdiende, omdat ze zelf zo
weinig contact zocht. Ze hadden
met andere woorden het gelijk aan
hun kant. Zij stond daar met ver-
driet in de buik en als je goed
keek, zag je dat ze haar ogen ter-
neersloeg. Ze was nooit graag op
school. Ze was liever thuis, op de
boerderij.

Daar had ze zo genoten van de
vakantie, gewoon moeder helpen,
vader bijspringen, lachen samen
met haar broers en zus. ’s Avonds
hadden ze tevreden teruggeblikt
naar de verrichte arbeid. Vader
kon dat vol tevredenheid zeggen
en je kon in zijn stem de fierheid
over zijn kinderen horen. Zo ver-
liepen de dagen, en niemand van
de kinderen die behoefte had aan
de zee, aan een trampoline of aan
een zwembad. In haar opstel over
de vakantie had ze er een beetje
een draai aan gegeven, omdat ze

verhalen hoorde die haar vreemd
overkwamen. Over vliegtuigen
met vertraging, over exotische
landen, over zonnen, over kle-
dingmerken. Want wie zou haar
verstaan?

Mijn God, dit verhaal is verzon-
nen, maar het gebeurt ongetwij-
feld. In volle vakantie – nog maar
half juli, stel je voor – wilde een
moeder in de winkel weten of
deze of gene kleur van kaft wel
overeenstemde met de tint van het
kaftpapier dat dochterlief op het
oog had. Ik werd er zowaar stil

van. Wellicht kreeg de dochter elk
nieuw schooljaar alles nieuw. Het
is natuurlijk leuk iets nieuws te
hebben, maar sommige kinderen
doen jaren voort met dezelfde
spulletjes. Ze moeten de ezels-
oren er maar bij nemen, net als het
feit dat intussen al heel wat
‘rages’ de revue passeerden. Als
een kind liever thuis is dan op
school, omdat het zich in de klas
minder voelt, want de anderen 
hebben altijd nieuwe dingen, 
dan klopt er iets niet meer, mijn
God.

Ik heb het spontaan meer voor de
‘stille’ die niet kan uitpakken met
sensationele verhalen, die niet
kan pronken met nieuwe spullen
of kledij. En die bang is dat ze zal
worden uitgelachen. Kinderen
kunnen inderdaad bikkelhard zijn
voor elkaar. Als ik aan mijn
zeventienjarige leerlingen vraag
wanneer het meest gepest wordt,
dan antwoorden zij in de basis-
school of bij aanvang van het mid-
delbaar.

Pesten, mijn God, het blijft me
raken. Er is een groep die zich
sterk voelt en zich keert tegen één

persoon. Het doet me denken aan
de overspelige vrouw. Natuurlijk
is de context heel anders. Er is hier
ook geen sprake van zonde. Maar
zo graag zou ik willen dat iemand
zoals uw Zoon zou opkomen voor
wie door anderen gestenigd dreigt
te worden. Zo vaak gaat het om
het ontbreken van respect. Wie
anders is dan de rest, maakt al snel
kans om het slachtoffer te worden
van pesters. Je kunt de gepeste
wel eens bemoedigen, maar het is
niet eenvoudig om het gedrag van
de pesters om te buigen.

Er zijn zoveel kinderen die onder
het mom van ‘ik wil het beste voor
mijn kind’, in feite verwend wor-
den. Ze krijgen alles wat hun har-
tje begeert. Wie zijn kinderen vol-
gens andere waarden opvoedt,
loopt het risico dat z’n kind als
zonderling doorgaat. Hoe vreemd
toch, mijn God. Ik voel me mach-
teloos erbij. Ik kan leerlingen die
apart gezet worden, trachten te
bevestigen. Maar als ik dan leer-
lingen zie die uitgedost zijn met
dure kledij en dit vanzelfsprekend
vinden, dan blijf ik met vragen
achter. Zij voelen zich vaak ster-
ker, zij vormen zo makkelijk een
groep. Waarom toch? God, geef
de inspiratie van uw Geest om die
ballonnen te kunnen doorprikken.
Waarom voelen mensen zich toch
beter dan anderen, daar is toch
geen reden voor?

Wie gepest wordt, krijgt niet de
kans zichzelf te zijn. Dat ligt zo
ver van uw bedoeling met ons
mensen. Sta ons bij, mijn God, om
op te komen voor al wie slacht-
offer is.

Mijn God,

leer ons het onderscheid te maken

tussen wat nodig is

en wat uiterlijke schijn is.

Schenk ons uw Geest,

zodat we ons niet verliezen

in het uiterlijke,

maar het hart van mensen

weten te peilen.

OMROEP
• 16 september, 8.45 uur,
Braambos via VRT één (her-
haling omstreeks 23 uur via
Canvas). Het nieuwe school-
jaar is van start geschoten, en
dat zullen we geweten heb-
ben. Vandaag wijdt Braam-
bos een hele uitzending aan
de prangende vraag: Onder-
wijs. Katholiek of kwaliteit?
Je hoort het vaak genoeg: „Ik
kies voor een katholieke
school, want daar is de kwa-
liteit tenminste verzekerd.”
Als bewuste consumenten
zoeken ouders naar het bes-
te product op de markt. Bij
hun keuze speelt met andere
woorden het katholiek-zijn
van de school niet zo’n grote
rol. Een ontnuchterende
vaststelling, die best wel wat
vragen oproept. Waarin
bestaat dan vandaag de
identiteit van een katholieke
school (nog)? Hoe houdt de
katholieke school contact
met haar bronnen? Zijn leer-
lingen nog aanspreekbaar
als het over geloof gaat? En
wat met hun leerkrachten?
Genoeg stof voor een
gesprek. Braambos’ gasten
zijn Piet Raes, stafmedewer-
ker van het Vlaams Secretari-
aat van het Katholiek Onder-
wijs (VSKO) en Ronald
Sledsens, inspecteur-advi-
seur Godsdienst voor het
Secundair en Pedagogisch
Hoger Onderwijs van het bis-
dom Antwerpen.

RECHTER/BEKLAAGDE

– Hoe kwam u erbij die auto te stelen?
– Hij stond voor het kerkhof en ik dacht: de eigenaar is dood.

– Kunt u echt niets aanvoeren dat uw straf kan milderen?
– Oh jawel, edelachtbare! Ik had graag een sofa en tv in mijn cel.

– Waarom heeft u die arme oude man vier tanden uitgeslagen?
– Hij had er niet meer.

– Waarom bracht u de ring dan niet naar het politiebureau?
– Ik las de inscriptie Voor eeuwig de uwe.

– U heeft uw vrouw omgebracht. Wat heeft u daarop te zeggen?
– Ik zal het niet meer doen.

Ingezonden door Jan Ulmans

SPIJS & DRANK

De ontevreden klant sleurde de restauranthouder voor het
gerecht.

De barman was klein maar tapper.

Toen ik de prijs van de sla zag kreeg ik een krop in de keel.

Ingezonden door Cyriel Nijs

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt
ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die probe-
ren we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Weke-
lijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkin-
gen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? Kerk+Leven
• Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax
03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: PASTORIE
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