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Uitneembaar bewaarboekje 

met alle zondagslezingen 

en commentaar 

tot 7 oktober!

E ZON draait niet
rond de aarde,
maar de aarde
rond de zon. Die
ontdekking van
Copernicus leid-
de tot een heuse

omwenteling in het wereldbeeld
van zestiende-eeuwers. Met lichte
overdrijving – toegegeven – is de
mentaliteitsverandering die de
nieuwe visie op catechese voor-
stelt, evenzeer een Copernicaan-
se revolutie te noemen. Was cate-
chese totnogtoe een taak van en-

kele geëngageerde huismoeders
en vooral gericht op communican-
ten, nu staat het hele leven van de
Kerk ten dienste van verkondi-
ging en geloofsvorming voor alle
leeftijden.

„Het gaat om een fundamentele
heroriëntatie van ons hele cate-
chetisch bezig-zijn”, schrijven de
bisschoppen in een handreiking
bij dit nieuwe pastorale werkjaar.
En toch vragen ze helemaal niet
om allerlei nieuwe initiatieven te
nemen. „Het gaat er vooral om een
andere kleur te geven aan wat er

al is”, aldus Stijn Van den Bossche,
secretaris van de Interdiocesane
Commissie voor Catechese.

„Overal in het leven van de Kerk
ontmoeten we mensen die eigen-
lijk niet meer of weinig vertrouwd
zijn met de Kerk: in de sacramen-
tenpastoraal bijvoorbeeld, bij be-
grafenissen en huwelijken. Je
kunt de mensen dan voorstellen
om niet ter communie te gaan,
maar je kunt de situatie ook posi-
tief draaien en de mensen tijdens
de homilie raken met een openba-
rende uitleg over de Schrift. Elke

activiteit in het leven van de Kerk
kan evangeliserend zijn.” Ook in
de vormselcatechese moet uit-
drukkelijk voor eerste verkondi-
ging worden gekozen. „Die inge-
steldheid, waarbij men de kans
grijpt om kinderen te laten 
kennismaken met God en geloof,
zal zeker meer voldoening ge-
ven.”

Overal en altijd zaaien is de
boodschap, ook al maak je vaak
zelf de vreugde van het oogsten
niet mee. „Belangrijk is dat de ge-
loofsoverdracht gebeurt met eer-

bied en geduld”, aldus Van den
Bossche. „We kunnen het geloof
voorstellen, niet opdringen. Een al
te wervende pastoraal levert het
omgekeerde resultaat op. Wan-
neer ouders betrokken worden bij
de communiecatechese van hun
kinderen, mogen we ze niet over-
vragen, laat staan gijzelen.”

De Kerk heeft een grote traditie
op het vlak van christelijke instel-
lingen in de socioculturele sector,
het onderwijs en de gezondheids-
zorg. Ook hier mag de kleur van
verkondiging aan het palet wor-
den toegevoegd. „Catechese komt
van het Griekse katechein, wat la-
ten ‘weerklinken’ betekent. Over-
al waar de Kerk leeft, mag het
Woord weerklinken.”

Hoever zijn we in die mentali-
teitsverandering gevorderd na
één pastoraal jaar in het teken van
geloofsvorming? „In elk bisdom
zijn intussen wel groepen gestart
met het Wegproject van Armbrus-
ter. Ze vormen een dragende kern
in de parochie. De bewustwording
is sterk gegroeid, maar moet zich
nog verder doorzetten en worden
omgezet in de praktijk. Parochies
moeten een gewetensonderzoek
doen en zien waar ze nog kunnen
bijsturen. Eigenlijk zou overal een
catechetische werkgroep welkom
zijn, net zoals er liturgische werk-
groepen zijn. Die kan ervoor zor-
gen dat niet enkel de catechisten
zelf, maar ook de hele parochiege-
meenschap betrokken geraakt op
de geloofsoverdracht.”

De brochure Volwassen worden in geloof. 
Catechese in het leven van de Kerk is nog
steeds beschikbaar. U kunt ze bestellen 
door overschrijving van 3 euro voor één
exemplaar plus 1,50 euro verzendingskosten 
op rekening 000-0947400-01 van Licap, 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel, met de 
vermelding „brochure 2006084”. De hand-
reiking die nu bij die brochure verschijnt, 
is tegen 1,65 euro via hetzelfde adres 
en rekeningnummer te bestellen met 
vermelding „2007057”.© Reporters

Rijkelijk zaaien is de boodschap, altijd en overal, met respect en geduld

Lieve  Wouters

Catechese met nieuwe kleuren

Vorig jaar nodigden onze bisschoppen de hele kerkgemeenschap uit om met nieuwe

ogen naar catechese te kijken. „Je bent niet als christen geboren, je moet het worden”,

luidde het. Het nieuwe pastorale werkjaar borduurt voort op dit thema. Hoe kan het

ook anders? Geloofsverdieping is voer voor een meerjarenproject.
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