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M
ISSCHIEN kent u wel
de evangelische uit-
drukking „Wie de hand
aan de ploeg slaat en
achterom blijft kijken,

is niet geschikt voor het konink-
rijk van God”? Om deze zin te be-
grijpen moet je ten minste weten
wat een ploeg is en hoe daarmee
eertijds in een ossenspan werd
omgesprongen. Voor velen betreft
het een beeld uit een ver verleden.
Nog moeilijker wordt het als je
weet dat dit een knipoogje is naar
een verhaal uit het Oude Testa-
ment, naar de roeping van de pro-
feet Elia. Inderdaad, Bijbelteksten
zijn niet altijd eenvoudig te ver-
staan, laat staan dat ze hun bete-
kenis snel prijsgeven.

Eigenlijk zitten we met een dub-
bel probleem. Dat besluiten we na
een gesprek met Bart Paepen,
vandaag onder meer verantwoor-
delijk voor de priesteropleiding in

het bisdom Antwerpen. De theo-
loog ontmoet in zijn werk alvast
heel wat mensen die lijden aan
oververzadiging. De Bijbelse taal
is hen bekend, en net daardoor
ontwikkelden ze een bepaalde
weerzin.

Paepen: „Ik denk aan hen die
hun huidige geloofsbeleving het
liefst omschrijven met de term
‘christelijke waarden’. Ze associe-
ren de Bijbelse verhalen en tek-
sten met een geloofsbeleving die
ze eigenlijk niet willen en die voor
hen tot het verleden behoort.” Nog
anderen vinden de Bijbel hele-
maal niet meer te hanteren. Bij-
voorbeeld de wonderverhalen.
Ook het symbolisch hanteren van
de Bijbelse taal staat hen niet aan.
Hoe kan iets wat vroeger letterlijk
gebeurd heette, vandaag anders –
lees symbolisch – worden geïnter-
preteerd? Bart Paepen: „Ze haken
af, omdat ze niet kunnen omgaan
met een ander perspectief.”

Simpsons
Anderzijds zijn de jongere ge-

neraties net te weinig vertrouwd
met Bijbelse verhalen en persona-
ges. „Ik geef ook les aan de hoge-
school”, legt Paepen uit. „Op het
examen blijkt dat sommige stu-
denten niet weten wie Adam en
Eva zijn. Slechts de parodie van
The Simpsons (Amerikaanse te-
kenfilmserie, n.d.r.) op het Bijbel-

se scheppingsverhaal, doet bij hen
een lichtje opgaan. Ja, de kennis
over Bijbelse figuren en beeld-
spraak slinkt sneller dan het pool-
ijs.”

Een cultureel probleem welis-
waar, maar niet zonder effect op
de catechese. „Persoonlijk vind ik
het wegsmelten van kennis over
de Bijbel erger voor onze cultuur
dan voor het geloof op zich”, stelt
de theoloog. „Wie vandaag gelovig
wenst te worden, kan immers
worden ingewijd in de betekenis
en de achtergronden van de
Schrift. Anderzijds belemmert on-
wetendheid ook een juister beeld
van de boodschap. Een voorbeeld?
In de les poogde ik eens het schep-
pingsverhaal los te koppelen van
de letterlijke betekenis. Een deel
van de studenten bleek echter
weerbarstig. Ze worstelden nog
altijd met een al te letterlijke in-
terpretatie van het scheppings-
verhaal. Al verwerpen ze die op-
vattingen, toch slagen ze er niet in
een andere kijk op het verhaal te
ontwikkelen. De vraag of een ver-
haal uit de Bijbel al of niet waar is
gebeurd, blijft een dooddoener.”

Inderdaad, niet zelden raken
mensen gefrustreerd, omdat de
Bijbelse taal stug is en blijft, en
zich niet zomaar prijsgeeft. Het
blijft een uitermate complex ge-
heel van allerlei teksten en stijlen,
maar dat was de Bijbel vijf eeuwen
geleden ook al. „Niet de Bijbel is
veranderd, maar ons verwach-

tingspatroon”, stipt Bart Paepen
aan „Niemand kan de Bijbel ooit
verstaan, elke tekst is immers gro-
ter dan een interpretatie. Tegelijk
geloven we dat zowat iedereen
stapjes kan zetten op de weg van
het betere verstaan van de tek-
sten.”

Bijbelse teksten bestuderen
helpt de ervaring van de Bijbelse
boodschap te bevorderen. Het 
betreft tenslotte niet zomaar lite-
ratuur, maar een geloofsboek. 
Volgens Bart Paepen zijn in de
Vlaamse Kerk helaas te weinig
mensen in staat gedegen Bijbelse
catechese te geven. Waar zijn de
plekken waar Bijbelse spirituali-
teit wordt beleefd en doorgege-
ven? Vele catechisten haken af zo-
dra het plan ter sprake komt om
ook ouders en andere volwasse-
nen te willen bereiken met de
boodschap. Catechese met kinde-
ren lijkt hen makkelijker.

Levensweg
De Bijbel biedt een welbepaalde

levensweg. Het Boek wil een ont-
moeting met de levende Heer be-
werken, een relatie tussen mens
en God op gang brengen en on-
derhouden. Precies dat hoort het
doel van degelijke catechese te
zijn. Willen we de Bijbelse bood-
schap dus in onze tijd laten over-
leven, dan kunnen we niet vol-
doende energie besteden aan het

begeleiden van mensen om aldus
een hedendaagse kijk op de Bij-
belse boodschap te bewerken.

Drie zaken kunnen ons helpen
om op een meer ontspannen wijze
de Bijbel te benaderen. Bart Pae-
pen: „Ten eerste dienen we vaker
de geruststellende boodschap te
laten klinken dat je niet per se al-
les moet verstaan wat je als lezer
in de Bijbel tegenkomt. Ik versta
ook niet alles. Vervolgens moeten
we de vraag ‘of het nu al dan niet
waar gebeurd is’ voortdurend re-
lativeren. En ten slotte hoort de
Bijbel niet onder een stolp. Niet
het boek staat centraal, maar de
boodschap. Het komt erop aan de-
ze te ontdekken en ze vervolgens
richting te laten geven aan je le-
ven. Enkel zo kan de heiligheid
van het boek zich tonen.”

Is er dan nog wel toekomst voor
de heilige Schrift? „Belangrijk is
dat we in parochies en elders
mensen vormen om zogeheten
multiplicators te zijn, die in hun
eigen pastorale context de Bijbel
kunnen laten smaken”, besluit de
jonge priester. „Helaas zitten we
met een probleem wat betreft het
aanbod. Ons middenkader is – zo
meen ik althans – er niet klaar
voor. En er is natuurlijk allereerst
nood aan gelovige gemeenschap-
pen waarin de Bijbelse boodschap
wordt beleefd en geleefd. Bijbels
leven, dat is iets wat je eerst en
vooral moet proeven door het le-
ven van andere mensen.”

Sneller gesmolten dan het poolijs
Erik  De Smet Vandaag zijn gelovigen zich almaar scherper ervan bewust dat ze zich op volwassen

leeftijd opnieuw moeten verdiepen in de Bijbelse boodschap. Voorwaar geen makke-

lijke opgave. Over hoe je de Bijbel niet enkel kunt hanteren als cultuurverschijnsel,

maar ook als geloofsboek spraken we met Bart Paepen, priester en Bijbeltheoloog.

De Amerikaanse animatieserie The Simpsons zit vol verwijzingen naar Bijbel en religie. Vaak kennen jongeren deze beter dan het origineel.  © Reporters
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