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Werken met en voor mensen. Ziedaar de rode draad in Jos Mariens leven. Velen in het vicariaat 

Vlaams-Brabant en Mechelen kennen hem als het gezicht van de jongerenpastoraal en van de Hefbomen

van het pastorale plan, geïllustreerd met de ‘kippetjes’ met aureooltjes. Weldra gaat Jos Marien op stap. 

Voor ‘zijn’ bewoners van De Klinkaard, maar ook om eens zelf de weg te gaan die duizenden reeds gingen.

Tom Heylen

‘Er wordt teveel of-of en
te weinig en-en gedacht’

MMUURD is het
gebouw waar Jos
Marien samen
met een rist me-
dewerkers do-
ven en slechtho-
renden meer

geeft dan een dak boven het
hoofd. Het pand hoort voor iedere
bewoner een thuis te zijn. Alle be-
geleiders tonen juist daarom het
volste respect voor de eigenheid
en de eigen verantwoordelijkheid
van iedere bewoner. Jos Marien
waakt erover dat de afhankelijk-
heid zo klein mogelijk is en le-
venskwaliteit centraal staat.

– Hoe komt een man van voor-
aan in de vijftig, na bijna twintig
jaar in de pastoraal, in de volwas-
senenzorg terecht?

Het was een terugkeer naar een
oude liefde. Na mijn studies ortho-
pedagogie ging ik aan de slag in
een medisch-pedagogisch insti-
tuut (mpi) van de zusters francis-
canessen in Roosdaal, waar mijn
‘tante nonneke’ woonde. Na vijf
jaar als opvoeder werd ik er direc-
teur. Het begrip verantwoordelijk-
heid kreeg voor mij een letterlijke
betekenis: een antwoord zoeken
op de vraag die op je afkomt. Als
die vraag dan uitgaat van mensen
die het niet zo goed kunnen zeg-
gen, is het antwoord niet altijd in
woorden te vatten. Ik leerde er ge-
voelig aanwezig te zijn en voor-
waarden te scheppen om
de bewoners te onder-
steunen.

De tijd dat de opvoeder
altijd wel wist hoe het
moest, zag ik evolueren
naar een aanpak waarbij
de mens meer centraal
kwam te staan. Terzelf-
der tijd werd de zorg op
kleinere schaal georgani-
seerd. Slaapzalen ver-
dwenen, huizen werden
aangekocht of gehuurd,
zodat bewoners in kleine-
re groepen konden sa-
menleven. Die evolutie
leidde tot spanningen,
maar kwam in mijn ogen
vooral de hulpbehoeven-
de ten goede.

– En toch stapte u uit de
zorgsector?

In Roosdaal werd ik onderge-
dompeld in de franciscaanse spi-
ritualiteit. Dat tekent nog altijd

mijn leven. Mijn pastorale belang-
stelling groeide vanuit de erva-
ring in de werkgroep pastoraal
van het mpi. Eveneens door mijn
engagement in de parochie en als
volwassenenbegeleider in de lo-
kale chirogroep voelde ik de nood
om op een levensechte wijze het
geloofsverhaal te vertellen. De
zoektocht naar levenskwaliteit
trok mijn aandacht. Terzelfder tijd
merkte ik de snelle evolutie in de
zorgsector. Achteraf gezien nam
ik de goede beslissing om in Roos-
daal te vertrekken, ook al was het
werk er lang niet klaar. Als dingen
snel vernieuwen, zijn overgangsfi-
guren nodig die nadien plaats rui-
men voor mensen die de verande-
ringen duurzaam maken.

Net in die periode maakte ik
kennis met jeugdpastors die des-
tijds enkel in het bisdom Antwer-
pen werden ingezet. Jan Lagae,
een huisvriend en in het vicariaat
Vlaams-Brabant en Mechelen
verantwoordelijk voor jongeren-
pastoraal, vroeg ik om uitleg. Mijn
vraag werd prompt beantwoord
met de vraag mee aan de kar te
trekken. Niet vanzelfsprekend,
want inmiddels was ik gehuwd
met Gerd en was er Pascal, onze
pleegzoon die nood had aan veel
structuur. Toch waagde ik de over-
stap.

In die nieuwe baan mocht ik 
onder meer aan jonge mensen to-
nen dat de Bijbel – die me zeer na

aan het hart ligt – met
z’n talrijke ‘oerbeelden’
nog altijd herkenbaar is
en zelfs in het dagdage-
lijkse leven. Tien jaar
werken in de jongeren-
pastoraal is een van de
mooiste geschenken
die ik in mijn leven ont-
ving.

– En was u uitgeke-
ken na die tien jaar?

Niet meteen uitgeke-
ken, maar intussen
rondde ik de kaap van
de veertig en voelde ik
dat ik dit werk beter
overliet aan de jongere
generatie. Ik nam zelf
de beslissing om iets
anders te zoeken, maar
wat, was me toen niet
meteen duidelijk. Ik

gunde me zelf eerst wat tijd om
het ‘reguliere’ leven weer eigen te
worden. Een goede vriend was vrij

plotseling overleden. Dat deed me
stilstaan bij m’n eigen leven. Ik
maakte tijd voor mijn familie en
voor mijn vrouw die ik wat meer
echt kon ontmoeten. Ook Pascal
kreeg meer aandacht en onder-
tussen zocht ik een nieuwe baan.

Het solliciteren begon te vlotten,
toen plotseling mgr. De Bie, hulp-
bisschop voor het vicariaat
Vlaams-Brabant en Mechelen, me
riep. Hij zocht een studiesecreta-
ris voor zijn beleidsploeg. Het klik-
te altijd goed tussen Jan en mij.
Met veel goesting mocht ik samen
met de ploeg de krijtlijnen van het
pastoraal project uitzetten. Niet
echt revolutionair, maar vooral
eerlijk en levensecht probeerden
we dit te doen. Het werden zeven
jaren met zeven Hefbomen.

Die Hefbomen werden echter
meer jaarthema’s dan werkin-
strumenten. Ik merkte ook hoe
lastig het was om de Kerk te ver-
nieuwen. Als je alles in stand wilt
houden, en dit met almaar minder
mensen, en tegelijk nog nieuwe
dingen hoopt te lanceren, dan
wordt het teveel. Daar zijn we
vastgelopen. Ik heb het gevoel dat
er te veel of-of wordt gedacht, en
te weinig en-en. Als er in het huis

van de Vader vele kamers zijn, is
dat goed. Maar als elke kamer te
veel op de andere begint te lijken,
voel ik me er niet meer thuis. Toch
waren die negentien jaar in het vi-
cariaat de moeite waard. Ik
droom er van eens tijd te vinden
om neer te schrijven wat me be-
woog die stap te zetten.

– En dan terug naar uw oude lief-
de?

Werken met en voor mensen
hoort bij me. Mijn ervaring in
Roosdaal en in het vicariaat deed
me hier in De Klinkaard te Boom
belanden. In 2005 werd ik direc-
teur, een nieuwe uitdaging. Ik ont-
moette een enthousiaste groep
medewerkers die het beste voor
heeft met onze bewoners. Inhou-
delijk zijn we naar mijn mening
goed bezig, maar we huizen in een
versleten gebouw. Slechts koud
water op de kamers, primitieve
sanitaire voorzieningen en amper
isolatie... Dat is niet meer van de-
ze tijd. Onze bewoners verdienen
beter. De plannen zijn klaar, maar
de centen ontbreken.

Tijdens een van de feesten die
we organiseerden om geld te
sprokkelen, sprak een moeder

van een van onze bewoners me
aan. „Mijn neef werkt ook in de
zorg en moest een nieuw home
bouwen. Hij ging naar Composte-
la en liet zich sponsoren. Een mil-
joen frank bracht dat op! Dat kun
jij toch ook?”

De hint was duidelijk, sloot bo-
vendien aan bij iets wat ik eigen-
lijk al zo lang wilde doen. Het past
ook bij mijn onderweg-zijn. Waar-
om zou ik ook dat eeuwenlang ge-
volgde spoor niet eens zelf ver-
kennen? Niet om het einddoel te
halen, maar om achteraf mijn ei-
gen weg hier te gaan. Nu zoek ik
dus sponsors en op 19 september
vertrek ik. Vanuit Los Arcos wil ik
de resterende 617 kilometer naar
Compostela te voet afleggen, in de
hoop een betere thuis voor onze
bewoners te kunnen waarmaken.

Wenst u Jos Marien te sponsoren, dan kunt u
per daadwerkelijk afgelegde kilometer een
zelf bepaald bedrag per kilometer storten op
rekeningnummer 833-5603975-58 van Koca
Volwassenenzorg vzw, met vermelding 
„Compostela”. Wenst u op een andere 
manier te steunen, of een fiscaal attest 
voor uw gift, neem dan contact op met 
De Klinkaard, Jan Frans Willemsstraat 24,
2850 Boom, telefoon 03/888.14.19.
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