
MIJN NAAM IS
Jeroen – Jero – Ronny

Onlangs na zowat een kwarteeuw mijn oude schoolkameraad en studiegenoot
Jeroen nog eens ontmoet. Geen haar veranderd! Alleen wat minder rebels, want
inmiddels archivaris van de Belgische strijdkrachten! Afgeleid van het Griekse
Hiëronymos (letterlijk ‘met een godgewijde naam’), kennen we van de naam Jeroen
ook de vormen Jeroom (Jerommeke) evenals de varianten Jérôme en Ronny.
Jeroen kan ook een afleiding zijn van of verwijzen naar de naam Jero.

Alvast één heilige kreeg laatstgenoemde naam toebedeeld, al wordt de man in de
vakliteratuur evengoed bestempeld als de heilige Jeroen. Hoe dan ook gaat het
haast zeker om één en dezelfde persoon, een priester die preekte in Holland en
Friesland en die omstreeks het jaar 865 tijdens een inval van de Noormannen in
Noordwijk om het leven werd gebracht. Zijn relieken, anno 955 overgebracht naar de
abdij van Eggermont, werden in 1892 terugbezorgd aan het Zuid-Hollandse kustdorp,
vandaag overigens een bruisende badplaats. De feestdag van deze Sint-Jero(en) is
nog maar net achter de rug, want volgens de heiligenkalender gevierd op 17
augustus.

Naar de ‘echte’ stamvaders van de naam Jeroen dan maar.
In het leven van de heilige Hiëronymus Emiliani (ook wel Hiëronymus Miani), wiens
feestdag valt op 20 juli, ontwaren we trekken die herinneren aan de grote Baskische
heilige Ignatius van Loyola, de geschiedenis ingegaan als de eerste generaal van de
jezuïeten. Geboren in 1481 in Venetië,  was de jonge Hiëronymus Emiliani een
koene ridder belust op avontuur. Tijdens de belegering van Castelnuovo in de
huidige Italiaanse provincie Trente (regio Trentino-Zuid-Tirol) leek een abrupt eind te
komen aan zijn avontuurlijke bestaan. Dat hij het er alsnog levend vanaf bracht,
dankte Hiëronymus aan de rechtstreekse tussenkomst van Onze-Lieve-Vrouw. De
ervaring werd bekering, want de ridder liet zich kort nadien tot priester wijden.

In 1528, in volle pestepidemie, verkocht hij de huisraad van zijn kasteel en verdeelde
de opbrengst onder behoeftige stadsgenoten. Drie jaar later stelde hij zich volkomen
in dienst van de armen en de wezen. Hij stichtte in Somasca de congregatie van de
dienaren der armen, in 1540 goedgekeurd door paus Paulus II. Hiëronymus Emiliani
stierf te Somasca op 8 februari 1537 – naar verluidt in een opwelling van opperste
liefde, met de namen van Jezus en Maria op de lippen – tijdens de zoveelste
pestepidemie. Zalig verklaard in 1537 en heilig verklaard in 1767, werd hij door Pius
XI in 1928 uitgeroepen tot patroon van de wezen en de verlaten jeugd.

De belangrijkste heilige Jeroen is kerkvader Hiëronymus (feestdag 30 september),
geboren in Stridone in Dalmatië omstreeks 340. Hij trekt naar Rome om te studeren
en komt daar zo onder de indruk van de aanblik van de catacomben, dat hij zich in
365 laat dopen. Door zijn ouders naar Trier gezonden, keert hij terug naar Aquilea en
sluit zich aan bij priester Chromacus’ godsdienstige gemeenschap.
„Die tijd was schoner dan het licht”, zal hij later zeggen.
In 374, in Antiochië, wordt hij ernstig ziek. Tot overmaat van ramp wordt hij gegeseld,
omdat hij zich volgens zijn meester verdiept in ‘heidense’ boeken. Na zijn genezing



geeft hij zich van 375 tot 377 in de woestijn van Chalkis over aan buitengewone
boetedoening. Hij leert er ook Hebreeuws.

In 382 vinden we Hiëronymus terug in Rome, waar paus Damascus hem aanstelt tot
zijn secretaris.
De laatste kwarteeuw van zijn leven ontpopt Hiëronymus zich in Rome en nadien in
Bethlehem als grote Bijbelvertaler.
In het Heilig Land laat hij twee kloosters optrekken, een voor mannen en een voor
vrouwen. Hij leidt er zelf een leven van gebed, boete en harde arbeid, werkt ook ’s
nachts koortsachtig aan zijn Bijbelvertaling. Hij bezwijkt in Bethlehem in 419 of 420.
Hiëronymus is een der boeiendste figuren van de christelijke oudheid en met
Augustinus de meest geleerde van alle kerkvaders. Hij oefende een overweldigende
invloed uit op de Middeleeuwen.
Ondanks zijn opvliegende karakter en strijdlust werd hij geleid door een brandende
liefde voor Christus, de Kerk en de waarheid.

Ten slotte vermelden we nog graag minderbroeder Hiëronymus, één van de
martelaren van Gorcum. Geboren in Weert in 1522, werd deze Jeroen met zijn
gezellen in 1572 voor het geloof opgeknoopt. Hun feestdag valt op 9 juli.


