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AAR pleidooi
voor een grotere
doorstroming 
van leerlingen
van het alge-
meen secundair
onderwijs naar

de lerarenopleiding veroorzaakte
in de komkommertijd onterecht
deining, maar dat zal de door de
wol geverfde oud-politica Mieke
Van Hecke, ‘grote baas’ van het
katholiek onderwijs, niet ertoe
verleiden de dringende dossiers
van het moment uit het oog te ver-
liezen. De financiering van het vrij
onderwijs bijvoorbeeld, de maxi-
mumfactuur voor de ouders, of de
inhoud van het concept vrijheid
van onderwijs voor gesubsidieer-
de netten. Dat laatste wordt eer-
lang ongetwijfeld een heikel
maatschappelijk thema dat het
onderwijs overstijgt. Welke eisen
kan de overheid stellen aan initia-
tieven die ze subsidieert? Zijn er
grenzen aan de overheidsinmen-
ging? En hoe ver kan die reiken
zonder de eigenheid en de vrij-
heid van initiatief aan te tasten?

In die zin blijft Van Hecke ook
bekommerd om de interne weer-
baarheid van de katholieke instel-
lingen. Het initiatief om te werken
aan de identiteit van het katholiek
onderwijs dat ze opstartte, komt
goed van de grond. Stafmedewer-
ker Piet Raes is op meerdere
plaatsen in de weer met pilootpro-
jecten en de discussie en uitwisse-
ling komen goed op gang.

Bijzonder begaan is ze ook 
met de verhouding tussen de
basisscholen en parochiegemeen-
schap. Ook van kerkelijke zijde
ziet men hier heel wat kansen.
Dominicaan Timothy Radcliffe,
gevierd spreker tijdens het evan-
gelisatiecongres Brussel-Allerhei-
ligen 2006, houdt al langer een
pleidooi om als geloofsgemeen-
schap sterker aanwezig te zijn 
in het plaatselijke schoolmilieu.
Voor velen is dat immers vaak 
de enige vorm van gemeenschap
waartoe ze behoren. Met hun kin-
deren als verbindingsas.

„Ik ben blij met die hernieuwde
belangstelling van de kerkelijke
overheid”, zegt Mieke Van Hecke.
„Onlangs werd ik zeer getroffen
door een editoriaal van de Gentse
bisschop Luc Van Looy in Kerk-
plein, het maandblad van zijn bis-
dom. Hij schreef: ‘Eigenlijk is het
voor een parochie essentieel de
katholieke school op het gebied
van de parochie te ondersteunen
en te inspireren, terwijl de school
zich er bewust van is dat ze in haar
onmiddellijke omgeving een in-
spiratiebron heeft waarvan zij kan
en moet drinken. De kinderen
moeten immers geïntroduceerd
worden in beide: in de samenle-
ving én in de Kerk. Het is daarom
van groot belang dat school en
parochie niet van elkaar ver-

vreemden.’ Mgr. Van Looy is in de
bisschoppenconferentie verant-
woordelijk voor het onderwijs.
Binnenkort nemen we zijn tekst
over in ons eigen tijdschrift
Forum, orgaan voor de inrichten-
de machten van onze scholen.”

Centrale rol
De bisschop schreef zijn

beschouwingen na de vormsel- en
eerste communieperiode. „Vol-
gens mij mogen de katholieke
scholen in beide sacramenten
best investeren”, vindt Van Hecke.
„Ik ben natuurlijk niet blind voor
de spanningen die dat meebrengt.
Ouders die dat niet langer belang-
rijk vinden, leerkrachten die zich
bedenkingen maken, aanwezig-
heid van kinderen van verschil-
lende parochies, de plaats van de
parochie zelf... Het spreekt van-
zelf dat de eindverantwoordelijk-
heid bij de parochie ligt, maar in
een katholieke basisschool moet
hiervoor aandacht bestaan en
moeten ze kunnen meehelpen
aan de voorbereiding van die vie-
ringen. Door hen inzicht bij te
brengen over die sacramenten en
door mee te werken bij de directe
voorbereiding. Binnen de lessen
godsdienst, de pastorale context
van de school en zelfs binnen 

het algemeen klasgebeuren. De
school kan hier heel goed onder-
steunend werken en zelfs een
actieve inbreng hebben in de vie-
ringen. Mits goede wederzijdse
afspraken kunnen beide er bij
winnen.”

Voor de top van het katholiek
onderwijs beperken de contacten
tussen school en parochie zich
echter niet tot die twee momen-
ten. Van Hecke: „Een katholieke
school speelt een centrale rol in
de lokale geloofsgemeenschap.
Vaak zijn leerkrachten catechist,
werken ze mee aan het parochie-
blad of zijn ze lid van liturgische
werkgroepen en parochieploe-
gen. Omgekeerd zijn het vaak de
dynamische krachten uit de paro-
chie en de christelijke sociocultu-
rele organisaties die zich engage-
ren voor het beleid van de school.
De school is een ontmoetings-
plaats van jonge gezinnen. Ten
slotte zie je vaak wederzijds ge-
bruik van de gebouwen en infra-
structuur: voor schoolfeesten of
voor activiteiten van parochiale
verenigingen, jeugdbewegingen,
catechese en plussersgroepen.
School- en andere feesten zijn mo-
menten van ontmoeting met de
lokale gemeenschap en met de
sterkhouders van de parochie.”

Lees verder op bladzijde 16
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Lokale verankering is troef

De schooltassen zijn weer gepakt en staan te wachten 

op een nieuw schooljaar. Alvast voor de meeste leerlingen

in het basisonderwijs eentje zonder nieuwe passer 

of rekenmachine. Want alles wat ze nodig hebben om

hun eindtermen te halen, verstrekt voortaan de school. 

Op weg naar gratis onderwijs. Leuk, maar voor het

onderwijs zijn er meer dan financiële uitdagingen.
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